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Extra collecte  
Depressie, angsten, verslavingen…… Het zijn problemen waar heel wat mensen, jong en oud, in hun 
leven tegenaan lopen en jij misschien ook wel. Wanneer je vastloopt en je leven wordt beheerst door 
je problemen, is het wijs om hulp te zoeken. De Hoop is een christelijke ggz-instelling met een krachtige 
boodschap. Vanuit deskundigheid en met als bron het geloof, bieden ze hulp aan mensen, ongeacht 
hun achtergrond, wanneer zij te maken hebben met psychische problemen of verslavingsproblemen. 
Ze bieden hulp in Amersfoort, Dordrecht, Houten, Rotterdam, Veenendaal en Vlissingen (Polikliniek 
Zeeland). 
Ze geloven dat je als mens gemaakt bent om in relatie te leven met jezelf, anderen, de schepping en 
met God. 
Mensen worden bij De Hoop gezien. Ze bieden hen hoop en werken samen aan herstel in een 
liefdevolle omgeving. Goede, deskundige zorg mét een hoopvol toekomstperspectief, dat is waar zij 
iedere dag voor gaan. 
 
 
Mededelingen 

 
Extra inzameling voor de Voedselbank: 
Op 9 november vieren we het Heilig 
Avondmaal en staan we ook extra stil bij 
dankdag voor gewas en arbeid. 
 Dankdag voor gewas en arbeid is een dag om 
God te danken voor de oogst en het werk van 
het afgelopen jaar. Een dag dus om dankbaar 
te zijn voor alles wat God gegeven heeft.  
Maar helaas heeft niet iedereen genoeg om 
van te leven. 
Al een paar jaar zamelen we iedere week 
houdbare producten in voor de voedselbank. 
En dat is nog steeds hard nodig. De 
Voedselbank deelt elke week eten uit aan 
mensen die dat tijdelijk hard nodig hebben. 
Vanuit 172 lokale voedselbanken, 10 regionale 
distributiecentra en met 13.000 onbetaalde 
vrijwilligers worden wekelijks zo’n 120.000 
mensen geholpen, waarvan een derde 
kinderen zijn. Alle hulp is dan ook welkom. 
 

 
 
 
De diaconie vraagt op de dankdag voor gewas 
en arbeid extra aandacht voor de 
Voedselbank. We willen op 9 november dan 
ook extra veel houdbare producten 
inzamelen. 
Producten waar de klanten van de 
Voedselbank behoefte aan hebben, zijn: 
•Zonnebloemolie of olijfolie 
•Groenteconserven  
•Soep in blik of zak  
•Zilvervliesrijst  
•Volkorenpasta  
•Houdbare halfvolle melk  
•Vis in blik  
•Koffie of thee  
•Couscous  
•Havermout  
 
Dus helpt u op zondag 9 november ook mee 
om zoveel mogelijk eten voor de voedselbank 
in te zamelen? Alvast bedankt! 

 
 
  

Zondag 9 november  Boven-Leeuwen Viering Heilig Avondmaal  
Voorganger Ds. E. Laseur  
Organist Gerrit Vastenhouw 
Collecten Vandaag is er 1 collecte, de avondmaalcollecte, bestemd voor het ZWO 

project 2025 ‘de Hoop’.  
Bloemen De bloemen van deze week gaan met een hartelijke groet en ter bemoediging 

naar Jannie van Schaik in Dreumel  



 

Oproep: Kom jij de kindernevendienst versterken? 
De leiding van de kindernevendienst heeft dringend versterking nodig. Daarom zijn we op zoek naar 
iemand die zich ervoor wil inzetten om kinderen op een leuke manier vertrouwd te maken met 
verhalen uit de bijbel en het geloof. 
Tijdens de kindernevendienst wordt aan de hand van de methode ‘Kind op Zondag’ een Bijbelverhaal 
verteld en daarna ga je met de kinderen aan de slag met een verwerkingsopdracht (een gesprekje, 
een spelletje, kleurplaat of knutsel). Er is ook zeker ruimte voor eigen ideeën. 
Met jouw hulp hoeft iedereen slechts één keer per maand een kindernevendienst te leiden. 
Wil je een keertje mee naar de kindernevendienst om te kijken of het iets voor je is, dan kan dat 
natuurlijk. 
Dus denk niet langer na, maar meld je bij iemand van de kindernevendienst! 

Groet, Yvonne 
 
Samen aan tafel: schuift u ook aan!? 
In de Bijbel wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten 
schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met 
elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien. 
En het is alweer even geleden, dus op 29 november willen we graag weer met elkaar aan tafel. 
Het gaat om een eenvoudige maaltijd en is voor iedereen, die zin heeft om aan te schuiven. 
Ontmoeting en gezelligheid staan voorop.   
We blijven beneden in de kerk of consistorie, zodat het voor iedereen toegankelijk zal zijn.  
De maaltijd kost €7,50 per persoon.  
Wilt u ook mee-eten op 29 november tussen 17.00 en 19.30 uur in de kerk in Wamel,  
geef u/jij je dan vóór 26 november op via:  
yvonne.stuiver@pg-westmaasenwaal.nl  
Schuift u ook aan? Want samen eten is gezelliger dan alleen! 
 
Vespervieringen 
Ook dit jaar organiseren we samen met de R.K.-kerk in de Adventtijd, vespervieringen. Voorgangers 
van beide kerken gaan voor in deze vieringen.  
De diensten zijn op de zondagen 30 november, 7, 14 en 21 december om 17.00 uur, steeds in onze 
kerk in Wamel. 
 
Diensten komende zondagen 
 

 
Datum 

Plaats Voorganger Extra collecte 

16 november Dreumel 
 

Ds. H. Fonteyn, Culemborg Voedselbank 

23 november Wamel 
Gedachtenisdienst 

Ds. E. J. Hempenius, 
Barneveld 

Hospice ‘De Brug’ 

30 november Dreumel Ds. K. IJkema 
 

Adventscollecte Kerk in Actie - 
zending 

17.00 uur  Wamel 
Vesperviering  

  

 
Er is geschoven in het rooster vanwege de gedachtenisdienst die we dit jaar in Wamel willen houden. 
Vandaar dat er 2 diensten relatief snel achter elkaar in Dreumel gepland zijn.  

Renée Braakhekke 
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Orde van (Avondmaal-/dankstond)dienst, zondag 09-11-2025 
 
Thema: Van U zijn alle dingen! 
 
Orgelspel  
 
Woord van welkom, mededelingen, drempelgebed 
 

(staande) Zingen: Lied 218: 1, 2 
 
(staande) Bemoediging en groet 
 

Zingen: Lied 218: 3 
 
Moment met kinderen  
 
Gebed om ontferming 
Elke bede eindigt met:  
Voorganger: Daarom bidden wij allen tezamen 
Allen: Heer, ontferm U. 
 

Glorialied: Lied 280: 1, 2 
 
Moment met de kinderen, waarna ze met het licht van de Paaskaars naar de nevendienst gaan 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: (NBV 2021) 1 Kronieken 29: 10-16 (door lector) 
Toen loofde David de Heer, ten aanhoren van de hele gemeenschap. Hij zei: ‘Geprezen bent U, Heer, 
God van onze voorvader Israël, voor altijd en eeuwig. U, Heer, bent groots en machtig, vol luister, 
roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, Heer, U bezit het koningschap en de 
heerschappij. Roem en rijkdom zijn van U afkomstig, U heerst over alles. In uw hand liggen macht en 
kracht besloten. U beslist wie groot en machtig is. Daarom danken wij U, onze God, en prijzen wij uw 
luisterrijke naam. Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zoveel kostbaarheden 
af te staan? Alles is van U afkomstig, en wat wij U schenken komt uit uw hand. Net als al onze 
voorouders zijn wij slechts vreemdelingen die als gasten bij U verblijven, ons bestaan op aarde is als 
een schaduw, zonder enige zekerheid. Heer, onze God, al deze rijkdom, die we bijeengebracht hebben 
om voor U een tempel te bouwen voor uw heilige naam, komt uit uw hand en is voor U bestemd.’  
 

Zingen: Lied 280: 1, 2, 3, 4 
 
Uitleg en verkondiging n.a.v. (NBV 2021) 1 Kronieken 29:14b 
Alles is van U afkomstig, en wat wij U schenken komt uit uw hand. 
 
Meditatief orgelspel 
 

Zingen: Lied 280: 5, 6, 7 
  



 

 
Kinderen komen terug en gemeente gaat in een kring staan 
 
Woorden der inzetting 

God, wij danken U, want U waakt over ons. 
Ook al laten wij U duizendmaal in de steek. 
U bent brood en wijn in onze handen. 
U geeft Zichzelf aan ons in liefde zonder weerga. 
U hebt Zich verbonden met de mensen, 
opdat wij gelukkig en in vrede zouden leven. 
Wij danken U en wij loven Jezus, Uw Zoon, 
die in Zijn liefde ons een nieuwe weg gewezen heeft. 
Jezus, die in de nacht van het verraad 
een brood nam, het brak en zei:  
‘Dit is mijn lichaam voor u’; 
zoals Hij ook de beker nam en zei: 
‘Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed, 
doet dit tot mijn gedachtenis.’ 

 
(staande) Zingen: Lied 340B 

 
Korte uitleg over het delen van brood en wijn 
 
Het brood, dat wij breken, is de gemeenschap met het lichaam van onze Here Jezus Christus. Neemt, 
eet, gedenkt en gelooft, dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen 
verzoening van al onze zonden. 
 
De beker der dankzegging, welke wij dankzeggend zegenen, is de gemeenschap met het bloed van 
onze Heer Jezus Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbaar bloed van 
onze Heiland Christus Jezus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. 
 
Rondgang van brood en wijn, terwijl we op elkaar wachten 
 
(staande) Gezamenlijk gebeden Onze Vader 
 

(staande) Zingen: Lied 218: 4, 5 
 
(staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen) 
 
Orgelspel 
 
 
 

Collecte tijdens het verlaten van de kerk 
 


