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Extra collecte  
Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, waaronder 
veel ervaren verpleegkundigen. 
Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar 
thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector 
aan de slag te gaan.  
Kerk in Actie ondersteunt medische trainingen voor Libanezen en Syrische vluchtelingen. Na de 
training en hun diplomering kunnen ze vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg verlenen aan hun 
eigen familieleden en buren. Dat biedt hoop voor de toekomst! 
Met uw gift in de collecte helpt Kerk in Actie Libanezen en Syrische vluchtelingen op weg naar een 
baan en bestaanszekerheid. Van harte aanbevolen. 
 
Mededelingen 
Ontmoetingsmorgen 
Komende woensdag 5 november om 10.00 uur is er weer een ontmoetingsmorgen. Kom ook gezellig 
koffie of theedrinken, een praatje te maken en evt. creatief bezig zijn, of een spelletje te spelen. 
Waar deze ochtend is, hoort u zondag van Janny Jagtenberg. 
 
Versieren kerstboom. 
Ook dit jaar is de kerstboom in de kerk weer geschonken door een gemeentelid. Daar zijn we blij mee. 
We zoeken nog mensen die de boom in de kerk in Wamel willen plaatsen en versieren. 
Wie o wie? Aanmelden mag bij Renée Braakhekke. 
 
Advent en Kinderkerstfeest 
Het thema van het adventsproject is: De Geluksbezorger. Deze titel is ontleend aan de ‘vreugdebode’ 
uit het Bijbelboek Jesaja. De profeet Jesaja vertelde niet alleen over een vreugdebode, hij was het zelf 
ook. Hij gaf mensen hoop door zijn woorden over het nieuwe begin dat God zou maken. In deze 
adventstijd horen we bij de kindernevendienst deze verhalen van Jesaja en ontdekken we hoe deze 
woorden ook vandaag hoop en verwachting kunnen wekken. En we ontdekken hoe mensen een 
vreugdebode kunnen zijn, als ze elkaar de weg wijzen naar de toekomst. Voor de vreugdebode 
gebruiken we in dit project het woord ‘Geluksbezorger’: hij of zij brengt het geluk naar mensen toe.   
Op woensdagavond 24 december om 19.00 uur in de kerk in Wamel vieren we het Kinderkerstfeest. 
We hopen, dat er veel mensen én natuurlijk veel kinderen met ons mee komen vieren. 
  

Zondag 7 december  Boven-Leeuwen           Tweede advent 
Voorganger Ds. M.F. Meeder– van Hof 
Organist Gerrit Vastenhouw 
Collecte De 1e collecte is bestemd voor de diaconie, de 2e collecte voor de 

Kerkrentmeesters, de 3e collecte, de extra collecte, is bestemd voor Kerk in 
actie, voor training in de thuiszorg in Libanon. 

Bloemen De bloemen van deze week gaan vanwege haar 80e verjaardag met een 
hartelijke groet en felicitaties van ons allen naar Riek van Bennekom in 
Altforst. 



 

Gemeenteavond  
U wordt uitgenodigd voor de gemeenteavond op dinsdag 6 januari 2026 om 19.30 uur in de kerk van 
Wamel. 
Centraal deze avond staat het beroepingswerk. U kunt deze avond ook kennismaken met ds. Paál. 
 
Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

7 december 
17.00 uur  

Wamel 
Vesperviering  

  

14 december  Wamel Ds. H. v.d. Peppel, Zeist Adventscollecte Kerk in Actie, 
werelddiaconaat 

17.00 uur  Wamel 
Vesperviering  

  

21 december  Dreumel Ds. A. Hiemstra, 
Westervoort 

Adventscollecte Prot. Kerk, 
jonge generaties 

17.00 uur  Wamel 
Vesperviering  

  

24 december 
19.00 uur 

Wamel 
Kinderkerstfeest 

  

24 december 
22.00 uur 

Kerstnachtdienst  
 

Ds. Paàl  

25 december  Wamel  
Eerste kerstdag  

Ds. E.J. Hempenius  

28 december Wamel 
 

Ds. D. Sonneveld, 
Beuningen 

 

 

Orde van dienst 
Dienst van de voorbereiding 
2e adventskaars wordt aangestoken 
Welkom en mededelingen  
Drempelgebed  

Aanvangslied Psalm 80:1,2  
Votum en Groet 
Gebed om ontferming 

Lied 442: 1,2  
 
Dienst van het Woord 
Moment met de kinderen 
Projectlied advent en kerst 2025:  
De geluksbezorger 
Melodie: ‘Nu daagt het in het Oosten’ 
(Liedboek 444) 

Tweede advent  
Hoe kunnen mensen stralen? 
Hoe worden mensen blij? 
Wij horen in verhalen 
dat God dichtbij zal zijn. 
 

De koning van de vrede 
is eerlijk, wijs en goed. 
Hij laat de wereld weten 
wat God voor mensen doet. 

 
Gebed bij de opening van de Schriften 
1e Schriftlezing (door lector) Psalm 130 
Lied 439: 1 en 2  
2e Schriftlezing Habakuk 2: 1- 3 

Lied 749  
Uitleg en verkondiging 
Meditatief orgelspel 
De kinderen komen terug uit de 
kindernevendienst 

Antwoordlied Lied 286  
 

Dienst van de dankbaarheid 
Dankgebed, voorbede, stil gebed, afgesloten 
met het gezamenlijk bidden van het “Onze 
Vader” 

Slotlied Lied 441: 1,2 en 6  
Heenzending en zegen gezongen ‘amen’ (3x) 

 
 

Collecte tijdens het verlaten van de kerk 


