
 

 

 
 
 
Zondag 9 maart   Dreumel 
Voorganger  Ds. M. Muijen 
Organist   Fred Hommersom 
Collecten  De 1e collecte is bestemd voor de diaconie, de 2e collecte voor de Kerkrentmeesters, 

de 3e collecte, de extra collecte, is bestemd voor Kerk in Actie voor ondersteuning van 
met name vrouwen onder de 400.000 Aziatische migranten in Hongkong. 

Bloemen  
 

 
 
Extra collecte 
In Hongkong werken ruim 400.000 Aziatische migranten, vooral vrouwen. Hun positie is kwetsbaar: soms worden 
ze opeens ontslagen en staan dan zonder inkomen en onderdak op straat. Anderen worden misbruikt of staan 
erbij ziekte alleen voor.  
Zoals bijvoorbeeld Sarah uit de Filippijnen. Ze werkte als hulp in de huishouding in Hongkong, maar kreeg geen 
salaris en haar werkgeefster beschuldigde haar van diefstal. De politie verwees haar naar Bethune House, waar 
ze opgevangen werd en juridische hulp kreeg bij de rechtszaak die tegen haar was aangespannen. Ook kreeg ze 
veel steun van andere vrouwen die er opgevangen werden. Na tien bange maanden werd Sarah vrijgesproken 
en kon ze terug naar haar gezin.  
Kerk in Actie ondersteunt deze vrouwen met tijdelijk onderdak, medische zorg, psychosociale en geestelijke 
begeleiding en juridische hulp. Ook kunnen vrouwen cursussen Engels of computervaardigheden volgen en 
krijgen ze hulp om hun positie te versterken. 
Op 8 maart was het Internationale Vrouwendag. Daarom collecteren we voor dit project in China dat vrouwen 
een beter leven geeft. Van harte aanbevolen! 
 
Mededelingen. 
Veertigdagenkalender 
Vanaf deze zondag vind u in de kerk de 40 
dagenkalender, die u mee mag nemen. 
De kalender sluit aan bij het jaarthema ‘Als nieuw! 
Leven in het licht van Gods koninkrijk’ van de 
Protestantse Kerk. De verschillende weekthema’s 
roepen ons op om dat koninkrijk niet passief af te  
wachten, maar juist in actie te komen. Bijvoorbeeld 
door te vasten, naar Jezus te komen en ons leven te 
heiligen. Aan de hand van de Bijbelteksten kijken we 
naar wat de Bijbel ons daarover vertelt en hoe dat 
ons inspireert in ons eigen leven. Een mooie manier 
om bewust toe te leven naar Pasen! 
De kalender is ook online te volgen, via 
petrus.protestantsekerk.nl/onlinekalender. 
 
Paasontbijt 
Het Paasontbijt in onze gemeente heeft een hele 
lange traditie.  
Ieder jaar kwam van Davien van Maurik (Boven-
Leeuwen) of van Cobie van Maurik (Wamel) de 
kosters van de kerken de vraag: wil je weer een 
oproep in de zondagsbrief plaatsen voor het 
Paasontbijt. Met een aantal mensen wordt/werd 
het Paasontbijt geregeld. Maar sinds het wegvallen 
van Rem en Cobie als kosters van de kerk in Wamel  
 
 
 
 
 

 
is aan het automatisme van het organiseren van een 
Paasontbijt in Wamel in ieder geval een eind 
gekomen. De vraag is of het organiseren van een 
paasontbijt de taak van een koster is. En dat is het 
niet. 
Vandaar de oproep in de zondagsbrief: Wie wil het 
Paasontbijt van begin tot eind in Wamel 
organiseren? Dat wil zeggen: de oproep plaatsen in 
de zondagsbrief dat mensen zich aan kunnen 
melden, de boodschappen doen, de tafels in de kerk 
klaarzetten en dekken. Dus ook regelen dat er 
voldoende tafels en serviesgoed is. Op Paasmorgen 
al vroeg de tafels verder voorzien van brood en 
beleg en na afloop regelen dat alles tot aan de 
laatste kruimel opgeruimd is. Dus ja, het kost even 
tijd. Maar met twee kartrekkers en wat hulp van een 
paar mensen op de zaterdag en zondag is het goed 
te doen en een leuke activiteit. Bij Davien en Cobie 
is heel veel informatie te halen over de 
boodschappen en andere zaken die geregeld 
moeten worden rond het Paasontbijt. 
Tot en met 30 maart kunt u zich aanmelden bij mij, 
Renée Braakhekke, om het Paasontbijt te 
organiseren. 
Mocht zich niemand melden, dan moeten we helaas 
dit jaar het Paasontbijt in Wamel overslaan. 
 
 
 
 
 



 

 

Paaskoor 
Voor de viering op 1e paasdag willen we een koor 
gaan vormen om tijdens de dienst paasliederen te 
zingen. Ook dit keer weer onder leiding van Gerrit 
Vastenhouw. 
Voordat we gaan starten willen we eerst 
inventariseren wie er mee gaat zingen in dit 
Paaskoor en daarna met elkaar repetitiedata  

 
afspreken. We gaan starten als er zich voldoende, 
minimaal 7 zangers m/v aangemeld hebben t/m 30 
maart a.s. 
Ideeën voor Paasliederen zijn ook van harte 
welkom. 
U kunt zich opgeven bij Gerrit Vastenhouw of Renée 
Braakhekke. 

 
Diensten komende zondagen 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

9 maart 
17.00 uur 

Wamel 
Vesperviering 

  

16 maart Wamel 
 

Mw. W. J. Doornenbal, Veenendaal Kerk in Actie 40 dagen tijd, 
missionair 

17.00 uur Wamel 
Vesperviering 

  

23 maart Boven-Leeuwen Ds. M. de Mik, Buren Kerk in Actie 40 dagen tijd, 
werelddiaconaat 

17.00 uur Wamel 
Vesperviering 

  

30 maart Wamel Ds. P. Kamper, Driel Kerk in Actie 40 dagen tijd, 
werelddiaconaat 

17.00 uur Wamel 
Vesperviering 

  

 

Orde van dienst.  

Dienst van de voorbereiding  

Welkom en mededelingen  

Drempelgebed  

Aanvangslied: Psalm 91: 1 en 7 

Votum en Groet 

Gebed om ontferming 

Lied: 561: 1, 4 en 5 

 

Dienst van het Woord 

Voordat de kinderen naar voren komen zingen we 

iedere week een couplet en refrein van het 

projectlied. Thema project “Een nieuwe dag” 

 

Eerste zondag: 

Wie is de baas, wie heeft de macht, 

wie geeft jou moed en nieuwe kracht? 

Blijf steeds vertrouwen op de Heer 

want Hij beschermt je telkens weer. 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst met 

het licht wat aangestoken is vanaf de paaskaars. 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Eerste lezing (door lector): Genesis 3: 1-9 

Lied: 547: 4 en 5 

Evangelielezing: Mattheüs 4: 1-11 

Lied: 539 

Uitleg en verkondiging 

Meditatief orgelspel 

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 

Antwoordlied: 538 

 

Dienst van de dankbaarheid 

Dankgebed, voorbede, stil gebed, afgesloten met 

het gezamenlijk bidden van het “Onze Vader”  

Slotlied: 91A 

Heenzending en zegen gezongen ‘amen’ (3x) 

 
 

Collecte tijdens het verlaten van de kerk. 


