
 

 

 
 
 
 
Zondag 26 januari Boven-Leeuwen, viering Heilig Avondmaal 
Voorganger  Ds. E.J. Hempenius 
Organist  Fred Hommersom 
Collecten Er is vandaag 1 collecte, de Avondmaalscollecte, bestemd voor Stichting ‘De Hoop’ 

in Dordrecht.  
Bloemen  
 
 
Doel Avondmaalscollecte 
Depressie, angsten, verslavingen…… Het zijn problemen waar heel wat mensen, jong en oud, in hun leven 
tegenaan lopen en jij misschien ook wel. Wanneer je vastloopt en je leven wordt beheerst door je 
problemen, is het wijs om hulp te zoeken. De Hoop is een christelijke ggz-instelling met een krachtige 
boodschap. Vanuit deskundigheid en met als bron het geloof, bieden ze hulp aan mensen, ongeacht hun 
achtergrond, wanneer zij te maken hebben met psychische problemen of verslavingsproblemen. Ze bieden 
hulp in Amersfoort, Dordrecht, Houten, Rotterdam, Veenendaal en Vlissingen (Polikliniek Zeeland). 
Ze geloven dat je als mens gemaakt bent om in relatie te leven met jezelf, anderen, de schepping en met 
God. 
Mensen worden bij De Hoop gezien. Ze bieden hen hoop en werken samen aan herstel in een liefdevolle 
omgeving. Goede, deskundige zorg mét een hoopvol toekomstperspectief, dat is waar zij iedere dag voor 
gaan. 
 
Mededelingen. 
Verzoek 
Rond een kerkdienst worden er afspraken 
gemaakt. Daar is overleg voor nodig en soms is 
het nodig dat een lector, een organist, de leiding 
van de kindernevendienst of een ander 
gemeentelid de voorganger nog even wil spreken 
voor de dienst om nog meer duidelijkheid te 
krijgen over wat er van hem of haar verwacht 
wordt. Dat is logisch. Toch willen wij vragen om 
dat te doen uiterlijk 10 minuten voordat de 
kerkdienst begint, zodat de voorganger ook nog 
tijd heeft om in rust zich voor te bereiden op de 
dienst.  
Wat met name in de kerk van Wamel speelt is dat 
gemeenteleden in het halletje blijven staan, om 
de jas uit te trekken en soms mondt dat uit in een 
gesprekje met elkaar. Gezellig, maar toch kan dit 
storend zijn voor de voorganger die in de 
consistoriekamer zich voorbereid op de dienst. 
Het verzoek aan u is om in alle rust uw jas uit te 
trekken en de kerkzaal binnen te gaan. En het 
gesprek te bewaren tot bij de koffie na afloop van 
de dienst. 

Namens de kerkenraad, Renée Braakhekke 
 
 
 
 
 
 
 

Samen aan tafel: schuift u ook aan!? 
In de Bijbel wordt vaak samen gegeten. Gasten 
worden ruimhartig genodigd, want samen eten 
schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het 
lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met 
elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere 
oren horen en met andere ogen zien. 
Daarom is in onze kerk ook het initiatief ontstaan 
om samen te eten. En op 22 februari willen we 
graag weer met elkaar aan tafel. 
Het gaat om een eenvoudige maaltijd en is voor 
iedereen, die zin heeft om aan te schuiven. We 
blijven beneden in de kerk of consistorie, zodat 
het voor iedereen toegankelijk zal zijn.  
De maaltijd kost €7,50 per persoon.  
Wilt u ook mee-eten op 22 februari tussen 17.00 
en 19.30 uur in de kerk in Wamel,  
geef u/jij je dan vóór 19 februari op via:  
Yvonne: yvonne.stuiver@pg-westmaasenwaal.nl 
of   
Anneke: info@familiemiedema.nl  
Schuift u ook aan? Want samen eten is gezelliger 
dan alleen! 
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Leurviering 
U wordt van harte uitgenodigd voor een Open 
Leurviering op zondag 26 januari (vanavond) om 
19.00 uur in de PC kerk van Wamel. 
Het thema van deze viering is: ‘Als nieuw’. 
'Als nieuw' heeft iets dubbels. Het is niet echt 
nieuw, maar het is op weg daar naar toe. Het is 
het leven accepteren zoals het is, en er het beste 
van maken voor mensen, dieren en de aarde. En 
tegelijk is er ook een verlangen. Naar een dag,  
 

 
een tijd, dat alles echt helemaal nieuw is. Dat 
verlangen inspireert en bemoedigt ons om oog te 
hebben voor kwetsbare mensen, samen aan tafel 
te gaan, en steeds opnieuw te beginnen. 
Deze viering wordt verzorgd door kapelaan 
Ramesh Chinta en het koor ‘After eight’. 
Na afloop is er tijd voor een praatje onder het 
genot van een kop koffie. 
Graag tot ziens in Wamel! 

De Open Leurgroep. 
Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

2 februari Dreumel 
 

Ds. M. de Mik, Buren Werelddiaconaat 

9 febr.  Wamel Ds. A. Hiemstra, Westervoort 
 

Kerk in Actie, noodhulp 

16 febr. Boven-Leeuwen Ds. M. L. W. Karels, Veenendaal Kerk in Actie, binnenlands 
diaconaat 

 

Orde van dienst.  

 

Dienst van de voorbereiding  

Welkom en mededelingen  

Drempelgebed  

Aanvangslied: 100: 1  

Votum en Groet 

Gebed om ontferming 

Glorialied: 308  

 

Dienst van het Woord 

Moment met de kinderen: De droom van Salomo. Hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst en 

nemen het licht mee aangestoken vanaf de Paaskaars. 

Gebed bij de opening van de Schriften - voorbeden 

Schriftlezing (door lector) : Genesis 1:1-2:3 

Lied: 513  

Uitleg en verkondiging 
Meditatief orgelspel 
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 

Antwoordlied: 978: 1, 4 
 

Dienst van het Sacrament 
Lied: 381: 1, 2, 3, 4, 5  

Tafelgebed 
De gemeente wordt uitgenodigd in een kring te komen staan 
Korte uitleg over het delen van brood en wijn  
Rondgang van brood en wijn onder orgelspel 
 
Dienst van de dankbaarheid 
Het gezamenlijk bidden van het “Onze Vader”  

Slotlied: 381: 6  
Heenzending en zegen gezongen ‘amen’ (3x) 
 

Collecte tijdens het verlaten van de kerk. 


