
 

 

 
 
 

 
Zondag 9 februari Wamel 
Voorganger  Ds. A. Hiemstra 
Organist   Addy de Meij 
Collecten De 1e collecte is bestemd voor de diaconie, de 2e collecte voor de Kerkrentmeesters, 

de 3e collecte, de extra collecte, is bestemd voor Noodhulp (Midden-Oosten, Israël en 
Gaza). 

Bloemen  
 
 
Extra collecte 
De oorlog tussen Hamas en Israël heeft dramatische gevolgen. Vrede lijkt ver weg. Mensen zijn bang, moe en 
wanhopig.  
Lokale kerken blijken een onmisbare hulpverlener te zijn. Door hun unieke plek in de samenleving kunnen ze snel 
hulp bieden. Via een internationaal kerkelijk netwerk, met plaatselijke kerken en Israëlische en Palestijnse 
organisaties, biedt Kerk in Actie hulp aan getroffen families.  
In Israël gaat het om praktische en psychosociale hulp aan kwetsbare groepen, waaronder vluchtelingen en 
arbeidsmigranten uit Azië en Afrika. Inwoners van Gaza krijgen voedsel, water, medische benodigdheden en 
psychosociale hulp. Daarnaast helpt Kerk in Actie waar dat kan bij het herstel van huizen en werkgelegenheid. 
Helpt u mee? 
We bevelen de collecte van harte bij u aan! 
 
Mededelingen. 
Samen aan tafel: schuift u ook aan!? 
In de Bijbel wordt vaak samen gegeten. Gasten 
worden ruimhartig genodigd, want samen eten 
schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het 
lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar 
in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen 
en met andere ogen zien. 
Daarom is in onze kerk ook het initiatief ontstaan 
om samen te eten. En op 22 februari willen we graag 
weer met elkaar aan tafel. 
Het gaat om een eenvoudige maaltijd en is voor 
iedereen, die zin heeft om aan te schuiven. We 
blijven beneden in de kerk of consistorie, zodat het 
voor iedereen toegankelijk zal zijn.  
De maaltijd kost €7,50 per persoon.  
Wilt u ook mee-eten op 22 februari tussen 17.00 en 
19.30 uur in de kerk in Wamel,  
geef u/jij je dan vóór 19 februari op via:  
Yvonne: yvonne.stuiver@pg-westmaasenwaal.nl of  
Anneke: info@familiemiedema.nl  
Schuift u ook aan? Want samen eten is gezelliger 
dan alleen! 
 
Vesperdiensten 
Tijdens de adventzondagen vorig jaar hebben wij 
samen met de R.K.-kerk vesperdiensten 
georganiseerd. 
We hebben de indruk gekregen dat deze vieringen  
 
 
 
 
 
 

gewaardeerd werden. Tijdens de laatste  
kerkenraadsvergadering is dit geëvalueerd en ook in 
de voorbereidingsgroep van de vesperdiensten 
hebben we teruggekeken en zijn tot de conclusie 
gekomen dat we deze samenwerking een vervolg 
willen geven in de komende 40 dagen tijd. Al vrij 
snel ging tijdens het overleg in de 
voorbereidingsgroep de evaluatie over in: wat ging 
er goed en wat moeten we een andere keer anders 
doen? 
De grove lijnen voor deze vieringen zijn weer 
uitgezet.  
De samenstelling van de voorbereidingsgroep 
bestaat uit 4 leden van de R.K.-kerk en 3 uit onze 
gemeente, ds. Hempenius, ds. de Koeijer en ikzelf, 
Renée Braakhekke. 
Vanuit onze gemeente zou ik graag iemand erbij 
willen hebben om mee te draaien in deze 
voorbereidingsgroep.  
Maar ook als u dit geen taak vindt die bij u past wil 
ik u vragen om met ideeën te komen voor deze 
vieringen in de 40 dagentijd. Denk aan een lied, een 
gedicht, een geloofsbelijdenis of een muziekstuk, al 
dan niet zelf gespeeld of van een CD. 
U mag zich aanmelden bij mij, maar ook uw ideeën 
zijn bij mij van harte welkom!  
renee.braakhekke@pg-westmaasenwaal.nl  
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Ontmoetingsochtend 
Vanwege ziekte is er voorlopig geen 
ontmoetingsochtend  

Janny Jagtenberg 
 

Leurviering 
U wordt van harte uitgenodigd voor een Open 
Leurviering op zondag 23 februari om 19.00 uur in 
de kerk van Leur. 
Deze viering wordt verzorgd door pastor Ruud 
Roefs, met muzikale medewerking van de Cantorij 
uit Wamel. 
Na afloop is er tijd voor een praatje onder het genot 
van een kop koffie. 
Graag tot ziens in Leur! 

De Open Leurgroep 
 

Paasgroetenactie 
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen 
gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten 
aan gedetineerden in Nederland en aan 
Nederlanders in buitenlandse gevangenissen. De 
afbeelding op de kaart is gemaakt door een 
gedetineerde vrouw in Zwolle. Ze beeldt daarmee 
uit dat Jezus’ opstanding de weg opent vanuit het 
donker naar het licht.  

Ook onze gemeente doet mee aan de 
Paasgroetenactie.  
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een 
kaart ontvangen, zeker als daar ook iets persoonlijk 
op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart 
ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een 
bemoedigende groet hen erg goed doet. Het is altijd 
weer een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in 
de kerkdienst rond Pasen in de gevangenissen 
worden uitgedeeld. 
Tot en met 2 maart liggen deze kaarten in de kerk.  
Werkwijze:  
-Op de bovenst kaart schrijft u als u dat wilt, een 
tekst, de voorbeelden hiervoor liggen bij de kaarten 
op tafel in de kerk. En uw naam. Geen adres!!! 
-Op de onderste kaart plakt u een postzegel, zodat 
de gedetineerde deze kaart zelf kan versturen. 
-Vervolgens levert u de kaart weer in. Dit kan tot 
uiterlijk zondag 2 maart!! 
Alle kaarten worden verzameld en voor 7 maart 
naar het landelijk bureau van de PKN gestuurd 
worden. Daar zorgt men voor verdere verspreiding 
van de kaarten over de verschillende 
gevangenissen. 

Renée Braakhekke 

 
Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

16 febr. Boven-Leeuwen Ds. M. L. W. Karels, Veenendaal Kerk in Actie, binnenlands 
diaconaat 

23 febr.  Wamel  Dr. J. W. Kirpestein, Utrecht 
 

Overige kosten o.a. kosten 
koffiedrinken, bloemen 

2 maart Boven-Leeuwen Ds. L.W. Smelt, Voorthuizen Voorjaarszendingscollecte 
 

 

Orde van dienst.  

Dienst van de voorbereiding  

Welkom en mededelingen  

Drempelgebed  

Aanvangslied: Psalm 145, 1 en 2 

Votum en Groet 

Gebed om ontferming 

Glorialied: 305 

 

Dienst van het Woord 

Moment met de kinderen (door de predikant) 

Daarna gaan de kinderen naar de 

kindernevendienst met het licht wat aangestoken 

is vanaf de paaskaars. 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Eerste Schriftlezing: 2 Timoteüs 2, 22-26 

Zingen: 361 

Tweede schriftlezing: Lucas 5, 1-11 

Lied: 532 

Uitleg en verkondiging 

Meditatief orgelspel 

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 

Antwoordlied: 346, 1, 2, 3, 9 en 10 

 

Dienst van de dankbaarheid 

Dankgebed, voorbede, stil gebed, afgesloten met 

het gezamenlijk bidden van het “Onze Vader”  

Slotlied: 829 

Heenzending en zegen gezongen ‘amen’ (3x) 
 

 
Collecte tijdens het verlaten van de kerk. 


