
 

 

 
 
 
 
Zondag 1 december Wamel 
Voorganger  Dhr. R. H. Oevermans 
Organist  Addy de Meij 
Collecten 1e collecte diaconie, 2e collecte Kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra 

collecte is bestemd voor Kerk in Actie, voor kinderen en ouderen in Moldavië. 
Bloemen  
 
 
Extra collecte 
Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen 
blijven alleen achter en hebben het moeilijk. Ouderen hebben geen sociaal vangnet en kunnen van 
hun kleine pensioen nauwelijks rondkomen. 
Kinderen zijn al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen. Daardoor gaan ze niet regelmatig naar school 
en lopen een groot risico slachtoffer te worden geweld en mensenhandel. 
Bethania, een christelijke partnerorganisatie van Kerk in Actie, vangt deze kwetsbare kinderen na 
schooltijd op in twee opvangcentra. Ze krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen 
krijgen thuis een gezonde maaltijd en zorg, en kunnen in de opvangcentra terecht voor gezamenlijke 
activiteiten en een warme douche. 
Met uw gift aan de collecte steunt u via het programma Werelddiaconaat van Kerk in Actie wereldwijd 
kwetsbare mensen, zoals kinderen en ouderen in Moldavië. Van harte aanbevolen! 
 
Mededelingen. 
Bijdrage Kinderkerstfeest (kkf) 
Advent is een tijd van verwachting en hoop. We kijken uit naar de komst van Jezus, we verlangen naar 
vrede en licht. En dat doen we niet alleen: mensen kunnen elkaar hoop geven. Het thema van het 
adventsproject bij de kindernevendienst is dit jaar dan ook: Help jij me hopen? We lezen verhalen 
waarin mensen hoop krijgen. 
Op dinsdagavond 24 december om 19.00 uur in de kerk in Boven-Leeuwen vieren we het 
kinderkerstfeest. We hopen, dat er veel mensen én natuurlijk veel kinderen met ons mee komen 
vieren.  
 
In de adventstijd liggen er in de kerk enveloppen. Hier kunt u een bijdrage voor het kinderkerstfeest in 
doen (voor de aanschaf van materialen voor het adventsproject en kkf, chocomel en koekjes tijdens 
het kkf, cadeautjes voor de kinderen na afloop van het kkf e.d.). Deze envelop kunt u gewoon in de 
collectezak stoppen of afgeven aan iemand van de kindernevendienst. Bij voorbaat dank namens de 
kinderen! 
 
Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

1 dec. 
17.00 uur 

Wamel 
Versperdienst 

Ds. E.J. Hempenius ---- 

8 dec. Dreumel  Mw. M. Meek, Wijchen 
 

Adventscollecte Kerk in Actie, 
werelddiaconaat 

8 dec. 
17.00 uur 

Wamel 
Versperdienst 

Ds. W. L. de Koeijer ---- 

  



 

 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

15 dec. Boven-Leeuwen Ds. E.J. Hempenius Adventscollecte Kerk in Actie, 
werelddiaconaat 

15 dec. 
17.00 uur 

Wamel 
Versperdienst 

Pastoor Titus Amalray 
Santhanam 

---- 

22 dec. Wamel Ds. H. ter Beek, Varik Adventscollecte Prot. Kerk - 
jonge generaties 

22 dec. 
17.00 uur 

Wamel 
Versperdienst 

Kapelaan Ramesh Chinta ---- 

 

Orde van dienst.  

Dienst van de voorbereiding  

Welkom en mededelingen  

De ouderling van dienst roept een kind naar voren voor het aansteken van een adventskaars en een 

kaarsenversje voorlezen. 

Drempelgebed  

Aanvangslied, lied 452 

Votum en Groet 

Gebed om ontferming 

Glorialied, lied 305 

 
Dienst van het Woord 
Moment met de kinderen. Thema van het advent project: “Help jij me hopen”  
We zingen het projectlied, melodie: Nu daagt het in het Oosten. 

 
 

 Eerste advent (1 december): 
 De knoppen aan de bomen 
 die langzaam opengaan, 
 vertellen wat gaat komen:  
 een nieuwe tijd breekt aan. 
 
 
 
 

Hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst en nemen het licht mee aangestoken vanaf de 
Paaskaars. 
Gebed bij de opening van de Schriften 
Schriftlezingen -  eerste lezing: Jozua 2, tweede lezing: 1 Tessalonicenzen3: 9-13 

Lied 941: 1, 3 en 4 
Uitleg en verkondiging 
Meditatief orgelspel 

Antwoordlied, Psalm 118: 3 en 5 
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
 
Dienst van de dankbaarheid 
Dankgebed, voorbede, stil gebed, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het “Onze Vader”  

Slotlied, lied 442 
Heenzending en zegen gezongen ‘amen’ (3x) 
 
 
Collecte tijdens het verlaten van de kerk 


