
 

 

 
 
 
 
 
 
Zondag 29 september  Dreumel 
Voorganger  Ds. C. Havelaar 
Organist  Fred Hommersom 
Collecten 1e collecte diaconie, 2e collecte Kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra 

collecte is bestemd voor de landelijke kerk, voor het contact zoeken en 
onderhouden met jongeren. 

Bloemen   
 
 
Extra collecte 
Eén van de speerpunten van een toekomstgerichte Protestantse Kerk is samen met jongere generaties 
optrekken op het gebied van zingevingsvraagstukken. Niet door automatisch te verwachten dat 
jongeren een kerk komen binnenstappen, maar daar te zijn waar jongeren zélf zijn. Daarom is de 
Protestantse Kerk betrokken bij festivals als Graceland en Opwekking. Dit zijn bij uitstek plekken waar 
jonge zinzoekers elkaar ontmoeten. De Protestantse Kerk wil voor hen een vindplaats van geloof, hoop 
en liefde zijn. 
Met uw gift in de collecte steunt u het missionaire werk van de Protestantse Kerk, zoals het optrekken 
met jonge zinzoekers. Van harte aanbevolen 
 
Mededeling 
Ouderenmiddag 
De ouderenmiddag die traditiegetrouw wordt georganiseerd door de diaconie is dit jaar op 
woensdagmiddag 30 oktober in het VTC in Wamel. 
De uitnodiging volgt binnenkort maar dan kunt u het alvast in uw agenda zetten. 
Ook zijn we op zoek naar versterking om de komende jaren deze middag te organiseren. 
Het is niet veel werk, zeker niet als we het met meerdere personen kunnen doen. 

Groet, Annemarie Dantuma, Joke Duermeijer en Lida de Vree 
 
Leurviering 
U wordt van harte uitgenodigd voor een Open Leurviering, vanavond, zondag 29 september 2024 om 
19.00 uur in de kerk van Leur. 
ln de zomer vliegen veel mensen uit, voor een tijdje. De een nestelt zich behaaglijk in een 'zomernest', 
of dat nu op een vaste plek staat of meereist. De ander trekt rond en ziet wel waar ze de volgende dag 
uitkomt.  
Meestal met een thuis achter de hand, waar ze naar terug kan. Je hebt een plek nodig waar je geborgen 
bent waar je thuis bent, een plek om te blijven: een veilig nest. Dat geldt voor ieder mens. Maar het is 
op een gegeven moment ook tijd om het veilige nest te verlaten en de wereld in te trekken. Toch? 
Na afloop is er tijd voor een praatje onder het genot van een kop koffie. Graag tot ziens in Leur. 
Deze viering wordt verzorgd door pastoor Titus Amalray Santhanam en het Sint-Barbarakoor uit 
Dreumel o.l.v. Cees van Esch. 

de Open Leurgroep 
  



 

 

 
 
Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

6 okt. Boven-Leeuwen Ds. M. Muijen, Tiel 
 

Kerk in Actie, werelddiaconaat 

13 okt Wamel Ds. A. Hiemstra, 
Westervoort 

Onderhoud kerkgebouwen 

20 okt. Boven-Leeuwen  Ds. M. Meeder, Leerdam 
 

Kerk in Actie, werelddiaconaat 

 
Orde van dienst. 
 
Welkom en mededelingen 
 
Drempelgebed 
 

Aanvangslied: Psalm 98: 1 en 3  
 
Votum en groet 
 
Gebed om ontferming 
 
Woord van bemoediging Psalm 40: 2-5a 
 

Lied 705: 1, 2 en 4  
 
Praatje tot de kinderen, hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Lezing uit Exodus 3: 9-14 en Mattheüs 14: 22-33 
(beide lezingen worden gelezen door de lector) 
 

Lied 313:1 en 5 
 
Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
 

Lied 904: 1 en 5 
 
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
 
Dankgebed en voorbeden 
 

Slotlied Lied 704: 1, 2 en 3  
 
Zegen 
 
 
Collecte tijdens het verlaten van de kerk 


