
 

 

 
 
 
Zondag 22 september  Wamel 
Voorganger  Mw. W. J. Doornenbal 
Organist   Addy de Meij 
Collecten 1e collecte diaconie, 2e collecte Kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is 

bestemd voor Kerk in Actie, voor het voortbestaan van de kerk van in Syrië. 
Bloemen   
 
 
Extra collecte 
Het voortbestaan van de kerk in Syrië is van cruciaal 
belang voor de stabiliteit in het land, omdat 
daarmee de sociale structuur wordt hersteld. De 
kerk is er letterlijk en figuurlijk het middelpunt van 
de samenleving. Als zij er weer is, kan ze haar 
onmisbare taak oppakken: hulp bieden aan 
mensen, ongeacht afkomst of geloof, die getroffen 
zijn door geweld of die moesten vluchten. 
Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie 
verwoeste kerken in Syrië weer op te bouwen. 
Herstel gaat langzamer dan gehoopt, omdat slechte 
economische situatie bouwmaterialen schaars en 
duur maken. De lokale kerk betaalt zelf minstens 30 
procent van de kosten.  
Kerk in Actie steunt via haar programma Zending 
onder andere de kerken in Syrië. Herstel van de 
kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, 
betekent herstel van de hele samenleving en hoop 
voor de toekomst. Geef in de collecte en steun het 
werk van de kerken in Syrië. Van harte aanbevolen. 
 
Mededeling 
60/70 Plus kring 
Deze groep komt 1 maal per 2 maanden bij elkaar, 
in de avond. 
We zijn een Bijbelkring. We lezen een gedeelte uit 
de Bijbel, waarna we er over kunnen nadenken, 
vragen stellen en discussiëren. Het betreffende 
gedeelte is voor de bijeenkomst bekend, zodat we 
er ons thuis al in kunnen verdiepen. 
Ook de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten 
vinden we belangrijk. 
Ds. de Koeijer komt op 23 september a.s. met onze 
groep kennismaken, sfeer proeven, waarna hij 
beslist of hij onze groep wil begeleiden, komend 
seizoen. 
Wilt U ook deelnemen aan deze kring dan bent U 
van harte welkom zich aan te sluiten bij onze groep. 
We hopen U te ontmoeten op onze eerste 
bijeenkomst 23 september a.s. 
 

 
 
Onze bijeenkomsten vinden plaats in de 
benedenzaal van de kerk in Wamel. We starten om 
20 uur.  

Theo en Joke Arts-Janssen. 
 
Persoonlijk bericht. 
Sinds afgelopen week word ik behandeld voor non 
Hodgkin, lymfeklierkanker. Het is te genezen, maar 
ik moet wel een traject door. 
Dat heeft consequenties voor mijn taken in de kerk. 
Omdat ik van tevoren niet kan inschatten hoe mijn 
energie op een dag is, zal ik voorlopig geen 
ouderling van dienst zijn, de andere 
kerkenraadsleden nemen dit over.  
Ook zal ik voorlopig niet meedraaien in het rooster 
van schoonmaken van de kerk in Wamel en niet 
meedraaien met het koffieschenk rooster in Boven-
Leeuwen en Wamel. Als ik in de kerk ben zal ik 
helpen als dat nodig is. 
Het werk achter de schermen blijf ik doen, 
zondagsbrief, kerkblad, kerkenraadsvergaderingen 
bezoeken en verslag hiervan maken, zolang de 
energie dat toelaat. 
Mijn vraag aan u is: 
Wie wil in de maanden november en februari 
helpen de kerk in Wamel in orde te maken en te 
houden voor de zondagsdienst en zo nodig 
tussendoor bij bijzondere activiteiten? 
En wie wil helpen bij het koffieschenken in Boven-
Leeuwen en/of Wamel? 
Anneke Miedema kan meer vertellen over de taken 
in Wamel, Davien van Maurik over de taak in Boven-
Leeuwen. 
En………nieuwe kerkenraadsleden zijn van harte 
welkom. Nu ik voor een deel wegval, wordt het 
clubje wel heel klein. 
Vraag een kerkenraadslid gewoon eens een keer 
wat het inhoudt. Ja het kost tijd, maar het geeft ook 
voldoening om zo met elkaar bezig te zijn om het 
gemeente-zijn vorm te geven. 

Hartelijke groet, Renée Braakhekke 
  



 

 

 
Ouderenmiddag 
De ouderenmiddag die traditiegetrouw wordt 
georganiseerd door de diaconie is dit jaar op 
woensdagmiddag 30 oktober in het VTC in Wamel. 
De uitnodiging volgt binnenkort maar dan kunt u 
het alvast in uw agenda zetten. 
Ook zijn we op zoek naar versterking om de 
komende jaren deze middag te organiseren. 
Het is niet veel werk, zeker niet als we het met 
meerdere personen kunnen doen. 
Groet, Annemarie Dantuma, Joke Duermeijer en 
Lida de Vree 
 
Leurviering 
U wordt van harte uitgenodigd voor een Open 
Leurviering op zondag 29 september 2024 om 19.00 
uur in de kerk van Leur. 

ln de zomer vliegen veel mensen uit, voor een tijdje. 
De een nestelt zich behaaglijk in een 'zomernest', of 
dat nu op een vaste plek staat of mee reist. De 
ander trekt rond en ziet wel waar ze de volgende 
dag uitkomt.  
Meestal met een thuis achter de hand, waar ze naar 
terug kan. Je hebt een plek nodig waar je geborgen 
bent waar je thuis bent, een plek om te blijven: een 
veilig nest. Dat geldt voor ieder mens. Maar het is 
op een gegeven moment ook tijd om het veilige nest 
te verlaten en de wereld in te trekken. Toch? 
Na afloop is er tijd voor een praatje onder het genot 
van een kop koffie. Graag tot ziens in Leur. 
Deze viering wordt verzorgd door pastoor Titus 
Amalray Santhanam en het Sint-Barbarakoor uit 
Dreumel o.l.v. Cees van Esch. 

de Open Leurgroep 
 
Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

29 sept. Dreumel Ds. C. Havelaar, Soest Protestantse kerk, missionair  

6 okt. Boven-Leeuwen Ds. M. Muijen, Tiel Kerk in Actie, werelddiaconaat 

13 okt Wamel Ds. A. Hiemstra, Westervoort Onderhoud kerkgebouwen 

 
Orde van dienst 
Dienst van de voorbereiding  
Welkom en mededelingen  

Drempelgebed  
Aanvangslied Psalm 92: 1, 2, 3  
Votum en Groet 
Gebed om ontferming 

Glorialied LB 146c, vers 1, 2 en 7  
 
Dienst van het Woord 
Moment met de kinderen 
Gebed bij de opening van de Schriften 
Schriftlezing Lucas 12:13-21 (door lector) 

Lied Psalm 49: 1, 3 en 5 
Uitleg en verkondiging 
Meditatief orgelspel 

Antwoordlied LB 718: 1, 2, 3, 4 
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
 
Dienst van de dankbaarheid 
Dankgebed, voorbede, stil gebed, afgesloten met 
het gezamenlijk bidden van het “Onze Vader”  

Slotlied Gezang 465, 1, 2, 4, 5 (Liedboek voor de 
kerken ’73) (Van U zijn alle dingen). 
 
1. Van U zijn alle dingen,   
van U, o God en Heer, 
Van U de zegeningen  
die 'k biddende begeer. 
Gij wilt mijn weg omringen,  
met liefde wijs en teer. 
Wat wij ooit goeds ontvingen, 
het is van U, o Heer. 
 

 
2. Nog voor wij U iets vragen, 
voorkomt Gij ons gebed. 
Gij hebt aleer wij klagen, 
op onze nood gelet. 
Gij helpt de last ons dragen, 
Gij steunt bij elke tred, 
zelfs bij de zwaarste plagen 
zijt Gij de God die redt. 
 
4   O mocht ik U beminnen 
gelijk Gij mij bemint, 
laat heil'ge vrees van binnen 
mij leiden als uw kind! 
Mocht ik die rijkdom winnen, 
die roest noch mot verslindt, 
en werden nooit mijn zinnen 
door ijd'le glans verblind! 
 
5. U zal ik eeuwig eren, 
die eeuw'ge goedheid zijt! 
U blijve, Heer der heren, 
geheel mijn hart gewijd. 
Wat kan ik niet ontberen 
wanneer uw hand mij leidt, 
wat vuriger begeren 
dan uwe heerlijkheid! 
 

Heenzending en zegen 
 
 
 
Collecte tijdens het verlaten van de kerk 

 


