
 

 

 
 
 
 
Zondag 15 september  Boven-Leeuwen 
Voorganger  Ds. M. Karels 
Organist  Gerrit Vastenhouw 
Collecten 1e collecte diaconie, 2e collecte Kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra 

collecte is bestemd voor Kerk in Actie, voor kwetsbare kinderen en jongeren in 
Colombia. 

Bloemen   
 
 
Extra collecte 
We collecteren vandaag voor kwetsbare kinderen en jongeren in Colombia. Colombia is een land met 
een lange geschiedenis van veel geweld. Nu er meer vrede is, komen er steeds meer toeristen. Dat is 
natuurlijk prachtig, maar brengt ook risico’s met zich mee. Vooral kinderen die veel op straat leven of 
kinderen van vluchtelingen lopen risico dat er misbruik van hen gemaakt wordt. Het is iets waar iedere 
ouder en grootouder bang voor is en kinderen voor waarschuwt: “Ga niet met een vreemde mee!” 
Tegenwoordig krijgen steeds meer kinderen in Nederland een soort gps mee, waardoor ouders kunnen 
volgen waar ze zijn. Dat gaat misschien wat ver. Maar zeker in Colombia zijn er plekken waar te weinig 
toezicht is op kinderen. We collecteren vandaag daarom voor werk van Kerk in Actie, waarbij ouders 
en kinderen die aan de Colombiaanse kust wonen, gewaarschuwd worden over de risico’s die kinderen 
kunnen lopen. Op speelse wijze leren kinderen dat niemand hen zomaar mag aanraken, hoe ze ‘stop’ 
kunnen zeggen, en met wie ze kunnen praten als er toch iets gebeurt. Ook zijn er twee opvanghuizen 
waar kinderen terecht kunnen. De meesten blijven daar 3 tot 18 maanden. De Colombiaanse 
kinderbescherming begeleid hen terug naar huis of naar een pleeggezin, waar het veiliger is. 
Met uw gift in de collecte voor het werelddiaconaat van Kerk in Actie steunt u kwetsbare kinderen in 
Colombia. Van harte aanbevolen. Dank u wel! 
 
Mededeling 
Blauw Boekje 
In al onze kerken vindt u weer het “Blauw Boekje”. 
Hierin vindt u activiteiten die in Beuningen, Druten en Wijchen zijn georganiseerd door de taakgroep 
Vorming, Oecumene en Samenlevingsvraagstukken (VOS) van de PG Rivierenland Oost. 
Het is ook te vinden op onze website: https://pg-westmaasenwaal.nl/category/nieuws/ 
 
60/70 Plus kring 
Deze groep komt 1 maal per 2 maanden bij elkaar, in de avond. 
We zijn een Bijbelkring. We lezen een gedeelte uit de Bijbel, waarna we er over kunnen nadenken, 
vragen stellen en discussiëren. Het betreffende gedeelte is voor de bijeenkomst bekend, zodat we er 
ons thuis al in kunnen verdiepen. 
Ook de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten vinden we belangrijk. 
Ds. de Koeijer komt op 23 september a.s. met onze groep kennismaken, sfeer proeven, waarna hij 
beslist of hij onze groep wil begeleiden, komend seizoen. 
Wilt U ook deelnemen aan deze kring dan bent U van harte welkom zich aan te sluiten bij onze groep. 
We hopen U te ontmoeten op onze eerste bijeenkomst 23 september a.s.] 
Onze bijeenkomsten vinden plaats in de benedenzaal van de kerk in Wamel. We starten om 20 uur.  

Theo en Joke Arts-Janssen. 
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Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

22 sept. Wamel Mw. W. J. Doornenbal, 
Veenendaal 

Kerk in Actie, zending 
 

29 sept. Dreumel Ds. C. Havelaar, Soest Protestantse kerk, missionair  
 

6 okt. Boven-Leeuwen Ds. M. Muijen, Tiel Kerk in Actie, werelddiaconaat 
 

 
Orde van dienst 

Dienst van de voorbereiding  

Welkom en mededelingen  

Drempelgebed  

Aanvangslied, lied 86: 5 en 7 

Votum en Groet 

Gebed om ontferming 

Glorialied, lied 713: 1, 2 en 3  

 

Dienst van het Woord 

Moment met de kinderen. Hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst en nemen het licht mee 

aangestoken vanaf de Paaskaars. 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Schriftlezing (door lector) Handelingen 13: 13-33 
Lied 723  

Uitleg en verkondiging 
Meditatief orgelspel 

Antwoordlied, lied 838: 1, 2 en 4  
De kinderen komen terg uit de kindernevendienst 

Dienst van de dankbaarheid 
Dankgebed, voorbede, stil gebed, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het “Onze Vader”  

Slotlied Lied 150a  
Heenzending en zegen gezongen ‘amen’ (3x) 
 
 
 
 
Collecte tijdens het verlaten van de kerk 
 


