
 

 

 
 
 

 
Zondag 25 augustus  Dreumel 
Voorganger  Mw. W Doornenbal 
Organist  Fred Hommersom 
Collecten  1e collecte diaconie, 2e collecte Kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra 
   collecte is bestemd voor de Stichting Mensenkinderen. 
Bloemen   
 
 
Extra collecte 
Mensenkinderen heeft hart voor mensen in nood en wil hen helpen met barmhartige daden en de 
blijde boodschap. 
Veel mensen in Albanië, Armenië, Bulgarije en Moldavië leven in bittere armoede en/of worden 
achtergesteld vanwege een handicap of ouderdom. Veel mensen in genoemde landen zijn niet 
bekend met Gods liefde en zorg. In Nederland zijn veel mensen onbekend met deze nood. 
Mensenkinderen werkt uitsluitend via kerken en lokale organisaties. 
Dit doet Mensenkinderen o.a.: 
Arme mensen krijgen hoop en toekomst door praktische hulp bijv. door het uitdelen van  
voedselpakketten studiesteun; een drachtige koe; drachtige schapen.  
Christenen hebben een eigen kerkgebouw van waaruit geestelijke en praktische hulp wordt geboden. 
 
Mededeling 
Startzondag  
Zondag 8 september is de startzondag in de kerk in Wamel.  
We beginnen deze zondag om 10.00 uur met een kop koffie en een kerkdienst.  
Na de dienst is er net als altijd gelegenheid voor een gezellig samenzijn, ook weer onder het genot van 
een kop koffie/thee. 
Het landelijk thema voor de startzondag en het komende seizoen is:  Als nieuw! Leven in het licht van 
Gods koninkrijk. 
Centraal bij dit jaarthema staat de gelijkenis 'De werkers in de wijngaard’. 
Het werk in de wijngaard van de kerk willen wij  tijdens het (verlengd) samenzijn eens extra onder de 
aandacht brengen tijdens deze startzondag. Er gebeurt veel in onze gemeente aan vrijwilligerswerk, 
voor- en achter de schermen. 
Veel wat er gedaan wordt, zal best bekend zijn, maar toch. Wie weet denkt iemand: “O, hier heb ik 
nooit bij stil gestaan” of: “Dit zou wel een taak voor mij kunnen zijn, voor nu of in de toekomst”. 
We sluiten deze startzondag af met een lunch, maar hiervoor vragen we u om zelf per persoon een 1-
persoons lunch mee te brengen. Deze lunchpakketjes zullen we met elkaar delen en zullen worden 
aangevuld met soep en gehaktballetjes. 
De startzondag zal ongeveer tot 14.00 uur duren. 
U kunt zich tot 31 augustus opgeven bij Yvonne Stuiver via: 
yvonne.stuiver@pg-westmaasenwaal.nl  
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Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

1 sept. Boven-Leeuwen Ds. J.H. de Vree, Achterberg ZWO project 
 

8 sept. Wamel 
Startzondag 

Ds. E. J. Hempenius, Barneveld  Protestantse kerk, jonge 
generaties 

15 sept. Boven-Leeuwen Ds. M. Karels, Veenendaal Kerk in Actie, 
werelddiaconaat 

 
Orde van dienst 
 
Mededelingen en drempelgebed door de dienstdoende ambtsdrager 

Aanvangspsalm, Psalm 62, vers 1 en 4 (Mijn ziel is stil tot God mijn Heer) 
Votum en Groet 
Introductie 
Gebed om ontferming 

Glorialied: Liedboek 302, vers 1, 2, 3 en 4  
Moment met de kinderen 
Gebed bij de opening van de Schriften 
Schriftlezing (Lector): Psalm 107:23-30 (NBV ’21) 

Psalm 107, vers 1 en 4  
Schriftlezing (Lector): Mattheus 8:23-27 (NBV ’21) 

Psalm 107, vers 12 en 13 
Overdenking 

Antwoordlied: Evangelische Liedbundel 187 (’t Scheepje onder Jezus’ hoede) 
 

1 ’t Scheepken onder Jezus’ 
hoede, 
Met zijn kruisvlag hoog in 
top, 
Neemt, als arke der 
verlossing, 
Allen, die in nood zijn, op. 
 
refrein: 
En sta de zee al hol en hoog 
En zweep de storm ons 
voort, 
Wij hebben ’s Vaders Zoon 
aan bood 
En ’t veilig strand voor oog. 
 

 2 Zonne, bied dat scheepj’ 
uw glansen, 
Koeltjes, stuwt het zacht 
vooruit, 
Golven, steunt gebed en 
psalmzang 
Met uw zilvren maatgeluid. 
 
refrein: 
Maar sta de zee al hol en 
hoog 
En zweep de storm ons 
voort, 
Wij hebben ’s Vaders Zoon 
aan boord 
En ’t veilig strand voor oog. 

 3 Arme zondaar, zie de 
kruisvlag, 
Wapprend langs den oceaan! 
Kom tot Jezus! Wie hem 
volgen, 
Kan geen noodstorm doen 
vergaan. 
 
refrein: 
Dies klinkt als Psalm tot God 
omhoog 
Ons vrolijk dankakkoord: 
Wij hebben ’s Vaders Zoon 
aan boord 
En ’t veilig strand voor oog. 

 
Kinderen komen terug uit de nevendienst. 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het 'Onze Vader’ 

Slotlied, lied 913, vers 1 , 2 en 4  
Heenzending en zegen 
 
 
Collecte tijdens het verlaten van de kerk 
 


