
 

 

 
 
 
 
 
Zondag 26 mei   Wamel 
Voorganger  Ds. J.H. de Vree 
Organist  Fred Hommersom 
Collecten 1e collecte diaconie, 2e collecte Kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra 

collecte is bestemd voor Kerk in Actie, voor missionair werk. 
Bloemen  
 
 
Extra collecte 
Op social media, waar jongeren veel tijd aan besteden, is maar weinig zichtbaar van God. Met 
interessante en inspirerende video’s, christelijke rolmodellen en vriendschappen laat Move 
Community op social media zien wat het betekent om te geloven in God. Hoe meer jongeren in hun 
social media gebruik meekrijgen van wie God is in deze wereld, hoe belangrijker het geloof voor hen 
wordt.  
De Protestantse Kerk ondersteunt organisaties zoals Move Community die geloof en jongeren met 
elkaar verbindt. We bevelen de collecte van harte bij u aan. 
 
Mededelingen 
Invulling vacante periode 
Via de mobiliteitspool van de landelijke kerk zijn wij in contact gekomen met ds. Evert Jan Hempenius 
uit Barneveld om ons te ondersteunen tijdens de vacante periode.  
Een aantal kerkenraadsleden hebben kennis met hem gemaakt en van beide kanten bleek dat er 
bereidheid is om met elkaar deze periode in te gaan. 
Ds. Hempenius zal een stukje pastoraat op zich nemen, maar ook af en toe voorgaan in een viering om 
zo ook een band te krijgen met de gemeente. 
Op 23 juni zal hij voorgaan in de dienst in Boven-Leeuwen en zal er gelegenheid zijn om tijdens de 
koffie nader kennis met hem te maken.  
We hopen op een mooie samenwerking.  

De kerkenraad. 
 
Verkoop kaarsen en koeken 
Deze zondag zijn er na de dienst gebruikte Paaskaarsen van voorgaande jaren te koop. Wilt u een 
kaars kopen dan mag u zelf bepalen hoeveel u ervoor geeft, maar wel een minimaal bedrag van € 5,-- 
Graag horen we vanuit de gemeente ideeën voor een doel waar de opbrengst naartoe kan gaan.  
De diaconie zal deze opbrengst verdubbelen. 
 
Vorige week na afloop van de Pinksterviering was er Alphse Wauwelkoek bij de koffie. Er bleven een 
aantal koeken over. Deze zijn afgelopen week in de diepvries bewaard. Ook deze koeken worden 
vandaag verkocht voor het goede doel. Wat u voor de koek betaalt mag u ook hier zelf bepalen. 
Hiervoor is het minimale bedrag € 2,--. Ook de opbrengst van deze koek gaat naar hetzelfde doel. 
Vandaag bij de koffie kunt u weer van deze koek genieten. 
  



 

 

 
 
Leurviering 
U wordt van harte uitgenodigd voor een Open Leurviering, vanavond, zondag 26 mei 2024 om 19.00 
uur in de kerk van Leur.  
In een reclamespotje antwoordt een aantal kinderen zonder aarzelen op de vraag 'wat wil je worden?' 
En de bijna-veertiger achter zijn laptop vraagt zich ineens ook hardop af: 'wat wil ik eigenlijk worden?' 
Het blijkt een reclame voor een opleidingsinstituut. 'Blijf levenslang leren' is een boodschap die je in 
onze samenleving vaak hoort. Dat klinkt aantrekkelijk. Maar als het betekent: blijf jezelf altijd 
ontwikkelen - en het wordt bijna een dwang - word je daar dan niet ook heel moe van? Mag je als 
'oude van dagen' niet rusten op een gegeven moment? Zeggen: 'Het is goed zo. lk hoef niet meer 
anders?’ Of gaat leven niet zonder leren? 
Deze viering wordt verzorgd door Lucas Korenromp, m.m.v. zanggroep InPetto. 
Na afloop is er tijd voor een praatje onder het genot van een kop koffie. Graag tot ziens in Leur. 

De Open Leurgroep. 
 
Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

2 juni Boven-Leeuwen 
Viering HA 

Ds. E. Braam, Culemborg ZWO-project 

9 juni Dreumel Mw. M. Meek, Wijchen Onderhoud orgels 
 

16 juni Wamel  Dhr. D. Boogert, Nieuwegein Isai Ma(i)yam 
 

 
 
Orde van dienst 
 

Zondag voor de lijdende kerk 
Aanvangslied lied 675: 1 en 2 

Votum en groet 
Gebed om ontferming 

Lied 314  
Moment met kinderen Handelingen 4: 32 – 37 De kracht van samen 
Gebed 
Schriftlezingen Handelingen 6: 8 – 15 en 7: 54 – 60 

Psalm 91: 1 en 7 
 

Preek - tekst: Handelingen 7: 60 “ontsliep hij”. 
Gemeente: hoe zal u of jouw sterven zijn? 
 
Muzikaal intermezzo 
Kinderen komen terug uit de nevendienst  

Psalm 23b: 1, 3 en 5 
Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader 

Slotlied Psalm 139: 1 en 14 
Heenzending en zegen gezongen ‘amen’ (3x) 
 
 
 

Collecte tijdens het verlaten van de kerk. 


