
 

 

 
 
 
Zondag23 juni   Boven-Leeuwen  
Voorganger  Ds. E.J. Hempenius 
Organist  Gerrit Vastenhouw 
Collecten 1e collecte diaconie, 2e collecte Kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is 

bestemd voor de diaconie, voor de Stichting Straatmensen voor Straatmensen: 
Bloemen De bloemen van deze week gaan met een hartelijke groet van ons allen naar ds. 

Hempenius. 
 
Extra collecte 
De extra collecte is voor Stichting Straatmensen voor Straatmensen: 
Van maandag- tot en met vrijdagavond deelt stichting Straatmensen aan de Tweede Walstraat in Nijmegen 
maaltijden en lunchpakketten uit aan dak- en thuislozen, zo’n 15-20 “gasten” per avond.  
Dit Maaltijdproject is hun belangrijkste werk en heeft eigenlijk een dubbel doel: enerzijds wordt er in de 
directe en meest elementaire levensbehoeften voorzien, en wordt mensen wat gezelligheid en afleiding 
van de dagelijkse problemen geboden. Anderzijds wordt dit werk voor een deel uitgevoerd door (ex-) 
daklozen zelf, waardoor hopelijk een positieve, opwaartse spiraal in gang gezet wordt. 
Om geld op te halen voor deze stichting heeft de jeugd vannacht, net als de daklozen in Nijmegen misschien, 
in kartonnen dozen geslapen. Ze hopen, dat u dit doel ook van harte zult steunen! 
 
Mededelingen 
Wie helpt mee? 
De laatste jaren sloten we het seizoen af met een barbecue. Maar het is al vroeg vakantie en het ontbreekt 
ons, de kerkenraad, aan tijd om dit op korte termijn te organiseren. 
Daarom hebben we besloten om van de startzondag, 8 september, weer eens een wat uitgebreider, gezellig 
samenzijn te maken, o.a. met een lunch. Er zijn al wat ideeën over, maar we zoeken mensen die dit verder 
mee willen uitwerken/organiseren. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Yvonne Stuiver via:  
Yvonne.stuiver@pg-westmaasenwaal.nl of telefoonnr. 06-12496135. 
 
Leurviering 
U wordt van harte uitgenodigd voor een Open Leurviering op zondag 30 juni om 19.00 uur. Deze keer in de 
kerk (PKN) van Wamel. 
Het thema van deze viering is: “Vissers van mensen” (Mattheüs 4:19). 
“En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken”. Dit was Jezus’ uitnodiging van 
de eerste vier discipelen. Simon, ook wel Petrus genoemd, Andreas, zijn broer en daarna Jacobus en 
Johannes. En in dit beeld van mensenvissers zien we Jezus’ uitnodiging aan een ieder van ons. 
Deze viering wordt verzorgd door emeritus dominee Wim de Koeijer met muzikale medewerking van Koor 
Neo Nata uit Bergharen o.l.v. Jan Tel en het Klarinet-ensemble van Harmonie Koningin Wilhelmina. 
Na afloop is er tijd voor een praatje onder het genot van een kop koffie. 
Graag tot ziens in Wamel! 

De Open Leurgroep. 
Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

30 juni Wamel 
 

Ds. M. Mik, Buren Kerk in Actie, werelddiaconaat 

7 juli Boven-Leeuwen Ds. H. van Kapel uit Bergharen Protestantse kerk, pastoraat 
 

14 juni Wamel Dhr. T.C. Kraan, Utrecht Diverse uitgaven o.a. 
koffiedrinken 

 
  



 

 

Orde van dienst 

 
Dienst van de voorbereiding: 

Welkom en mededelingen (door de 
dienstdoende ambtsdrager)  
 
Drempelgebed (door de dienstdoende 
ambtsdrager)  

Bevestiging Ambulant-Predikant 
Ouderling: 
Eenmaal bent u in het ambt van dienaar 
des Woords bevestigd. 
Daarbij hebt u uitgesproken dat u de 
heilige schrift aanvaardt 
als enige regel van het geloof 
en dat u zich wilt verzetten tegen al wat 
daarmee strijdig is. 
U hebt beloofd geheim te zullen houden 
wat vertrouwelijk te uwer kennis mocht 
komen 
en uw taak te vervullen overeenkomstig de 
orde van onze kerk. 
 
Nu u als ambulant predikant in de 
protestantse gemeente alhier uw 
ambtsbediening in een hulpdienst voortzet, 
vraag ik u daarom: 
 
Belooft u uw ambt ook op deze plaats 
waardig en trouw te bedienen 
met liefde voor de gemeente 
en voor alle mensen die de Heer op uw weg 
brengt? 
 
Voorganger. 
Ja, dat beloof ik 
Daartoe helpe mij God 
 
Ouderling:  
God, onze hemelse Vader, geve u de 
genade 
dat u trouw en vruchtbaar werkzaam mag 
zijn in deze gemeente. 
 
Gemeente, dit is uw ambulant predikant 
Wilt u haar/hem in uw midden ontvangen 

 
Aanvangslied: 84.a  

Votum en Groet 
Gebed om ontferming 

Glorialied: 413: 1, 3  
  
 
 

 
Dienst van het Woord 
 
Moment met de kinderen.  
Hierna gaan de kinderen naar de 
kindernevendienst en nemen het licht mee 
aangestoken vanaf de Paaskaars.  
 
Gebed bij de opening van de Schriften 

 
Gedicht:  

Dakloos dromen 
Geef mij geen boom. Maar vlecht mij van 
de twijgen 
een mandje. Geef mij prijs aan de rivier 
en vaar mij naar een wereld, ver van hier, 
een plek waar kou noch honger mij 
bedreigen. 
 
Geef mij geen boom, maar zaag mij van de 
stam 
een voerbak. Leg mij in het stro te rusten. 
(Daar kwam een moeder die mijn 
voorhoofd kuste, 
zo stil. Alsof ik net ter wereld kwam.) 
 
Bouw mij een nest, een herberg, tederheid. 
Verberg mij in de plooien van de tijd. 
Zo zit ik maar een beetje weg te dromen 
 
in mijn kartonnen schuilplaats op de stoep. 
Totdat de wijzen uit het oosten komen 
met witbrood en een beker erwtensoep. 

 
Lied: 568.a  

Schriftlezing Matteüs 25:31-39 + Matteüs 7:12 
Lied: 561  

Uitleg en verkondiging: Matteüs 25:40 
Meditatief orgelspel 

Antwoordlied: 146.a: 1, 4, 7  
 

Dienst van de dankbaarheid 
 
Dankgebed, voorbede, stil gebed, afgesloten 
met het gezamenlijk bidden van het “Onze 
Vader”  

Slotlied: 909: 1, 2  
Heenzending en zegen gezongen ‘amen’ (3x) 
 
Collecte tijdens het verlaten van de kerk. 


