
 

 

 

 
Zondag 28 januari  Wamel 
Voorganger Ds. L.W. Smelt 
Organist  Addy de Meij 
Collecten 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra 

collecte is voor de onkosten van de Leurvieringen. 
Bloemen  
 
 
Extra Collecte 
Elke laatste zondag in de maand , al meer dan 35 jaar, is er een oecumenische Open-Leurviering, 
meestal in de Protestantse kerk van Leur. Maar inmiddels ook, om de bezoekers uit het westelijk deel 
van Maas en Waal in de gelegenheid te stellen “niet zo ver te hoeven reizen”, twee keer per jaar in 
onze kerk in Wamel.  
Deze diensten worden “Open Leur” vieringen genoemd, omdat de thema’s uit het maandblad “Open 
Deur” komen. Dit oecumenisch tijdschrift, wordt samengesteld door mensen uit verschillende 
christelijke geloofstradities. 
De Open Leurvieringen worden afwisselend verzorgd door een pastoor, dominee, pastor, een 
geestelijk verzorger of een werkgroep. De vieringen zijn bezinnende bijeenkomsten van woord, gebed 
en zang rondom een actueel thema. De zang wordt vaak verzorgd door een koor of zanggroep uit Maas 
en Waal. Na afloop is er tijd om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie of thee. 
 
Mededeling 
Leurviering  
U wordt van harte uitgenodigd voor een Open Leurviering, vanavond, zondag 28 
januari om 19.00 uur. Deze keer in de kerk (PKN) van Wamel.  
Het thema van deze viering is: Thuiskomen. 
Deze viering wordt verzorgd door dominee Edo Laseur en pastoor Titus Amalray 
Santhanam  
De muzikale medewerking wordt verzorgd door de zanggroep Choice uit Deest o.l.v. 
Jacqueline van Koolwijk. 
Na afloop is er tijd voor een praatje onder het genot van een kop koffie. 
Graag tot ziens in Wamel!  

de Open Leurgroep. 
 
Paasgroetenactie 
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit 
jaar paasgroetenkaarten aan gedetineerden in Nederland en aan 
Nederlanders in buitenlandse gevangenissen. De afbeelding op de kaart is 
gemaakt door een gedetineerde vrouw in Zwolle. Ze beeldt daarmee uit 
dat Jezus’ opstanding de weg opent vanuit het donker naar het licht.  
Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie.  
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart ontvangen, zeker 
als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze 
kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet 
hen erg goed doet. Het is altijd weer een feestelijke gebeurtenis als de 
kaarten in de kerkdienst rond Pasen in de gevangenissen worden 
uitgedeeld. 
Zondag 4, 11 en18 februari liggen deze kaarten in de kerk. En hoort/leest u 
meer over de werkwijze. 
  



 

 

 
 
 
 
Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

28 januari Wamel Ds. L.W. Smelt Bijdrage onkosten Leurvieringen 
 

4 februari Dreumel Ds. P. Kamper Werelddiaconaat 
 

11 februari Boven-Leeuwen Ds. E. Laseur Kerk in Actie, noodhulp 
 

18 februari Wamel Ds. A. Hiemstra Binnenlands diaconaat 

 
 
 
Orde van dienst. 
 
Dienst van de voorbereiding  
Welkom en mededelingen  
Drempelgebed  

Aanvangslied Lied (Psalm) 146: 3, 4, 5  
Votum en Groet 
Gebed om ontferming 

Glorialied: Lied 675: 1 en 2 
 
Dienst van het Woord 
Moment met de kinderen. Hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst en nemen het licht 
mee aangestoken vanaf de Paaskaars. 
Gebed bij de opening van de Schriften 
Schriftlezingen (door lector) Oude Testament Jesaja 61:1-3, Nieuwe Testament Mat. 5:1-13 

Lied (Psalm) 34: 4, 5, 7  
Uitleg en verkondiging, tekst: Mat.5: 3, 4, 9 
Meditatief orgelspel 

Antwoordlied, lied 1010 
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
 
Dienst van de dankbaarheid 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het “Onze Vader” 

Slotlied, lied (Psalm) 149: 3 en 5 
Heenzending en zegen Gezongen ‘amen’ (3x) 
 
 
 
Collecte tijdens het verlaten van de kerk 


