
 

 

 

 
Zondag 25 februari  Boven-Leeuwen 
Voorganger  Ds. E. Laseur 
Organist  Addy de Meij 
Collecten  1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra  
   collecte is voor het missionair werk. 
Bloemen   
 
 
 
Extra Collecte 
In de Kliederkerk ontdekken kinderen, tieners, 
ouders, opa’s en oma’s de betekenis van 
Bijbelverhalen voor hun eigen leven. Deze 
vrolijke, gastvrije en creatieve manier van kerk-
zijn brengt jong en oud, niet-gelovig en kerkelijk 
betrokken samen. 
De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt 
lokale Kliederkerken met materiaal, trainingen en 
inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van 
alle leeftijden samen Bijbelverhalen kunnen 
ontdekken, samen kunnen vieren en samen 
kunnen eten. 
 
Mededelingen 
Leurviering 
U wordt van harte uitgenodigd voor een Open 
Leurviering, vanavond, zondag 25 februari 2024 
om 19.00 uur in de kerk van Leur. 
Het thema is: ‘Dag voor dag’ Een dag omvat een 
dag en een nacht: een periode van licht en van 
donker, van waken en slapen, van activiteit en 
rust. De aarde draait een keer om zijn as. Het is 
een mooie maat, een dag: die past bij het 
bioritme van mensen en dieren. Een dag valt te 
behappen, te overzien. Dag voor dag leven: dat 
staat ook voor niet te veel tegelijk willen, niet te 
veel hooi op je vork nemen, meer in het heden 
leven. Het roept ook de vraag op hoe wat je 
iedere dag doet zich verhoudt tot waar je van 
droomt, waar je naartoe wilt?  
Deze viering wordt verzorgd door: kapelaan 
Ramesh Chinta, met muzikale medewerking van 
de Westhoekcantorij o.l.v. Gerrit Vastenhouw. 

 
Na afloop is er tijd voor een praatje onder het 
genot van een kop koffie. 
Graag tot ziens in Leur!  

de Open Leurgroep. 
 
Samen aan tafel: schuift u ook aan!? 
In de Bijbel wordt vaak samen gegeten. Gasten 
worden ruimhartig genodigd, want samen eten 
schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het 
lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met 
elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere 
oren horen en met andere ogen zien. 
Daarom is in onze kerk ook het initiatief ontstaan 
om samen te eten. Het gaat om een eenvoudige 
maaltijd en is voor iedereen, die zin heeft om aan 
te schuiven. We blijven beneden in de kerk of 
consistorie, zodat het voor iedereen toegankelijk 
zal zijn.  
De maaltijd kost €7,50 per persoon.  
Wilt u ook mee-eten op 16 maart tussen 17.00 
en 19.00 uur in de kerk in Wamel, geef u/jij je 
dan vóór 13 maart op via:  
Yvonne:   yvonne.stuiver@pg-westmaasenwaal.nl   
of   
Anneke:   info@familiemiedema.nl 
Schuift u ook aan? Want samen eten is gezelliger 
dan alleen! 
 
Om te noteren: Gemeenteavond. 
Donderdag 14 maart – gemeenteavond - 20.00 
uur in de kerk n Wamel.  
Nadere informatie volgt. 

 
Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

3 maart Wamel Ds. K. Paal, Waddinxveen Voorjaarszendingscollecte  

10 maart  Dreumel Ds. E. Laseur Zending 

17 maart Boven-Leeuwen Ds. E. Laseur Zending 

 
 
  



 

 

 
Orde van dienst. Thema: Bericht uit de hemel! 
 
Orgelspel 
Welkom, mededelingen, drempelgebed  

(staande) Zingen: Lied 25: 2, 3 
(staande) Bemoediging en groet 
Aanvangstekst zondag Reminiscere: (NBG) Psalm 25: 6 
Denk uw barmhartigheid, Heer, aan uw liefde door de 
eeuwen heen. 

Zingen: Projectlied (melodie: lied 539) 
Veertig dagen duurt de reis 
naar het feest van Pasen. 
Ga de weg die God ons wijst, 
Hij brengt mensen samen. 
 
Als je goed naar mensen kijkt 
zie je iets bijzonders: 
in een mens komt God dichtbij, 
dat is echt een wonder! 

Moment met de kinderen door leiding kindernevendienst 
Zingen: Lied 544: 1, 5  

Geloofsaansporing: 2 Petrus 1: 19  
Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor 
alleen maar toegenomen. U doet er goed uw aandacht 
daar steeds op gericht te houden, als op een lamp die in een 
donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de 
morgenster opgaat in uw hart. 

Zingen: Lied 283: 1, 2 
Gebed bij de opening van het Woord 
Schriftlezing: (NBV 2021) 1 Koningen 19: 9b-13  
Toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden: ‘Elia, 
wat doe je hier?’ Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle 
overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse 
machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen 
naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten 
gedood. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het 
ook op mijn leven voorzien.’ ‘Kom naar buiten,’ zei de Heer, 
‘en treed hier op de berg voor Mij aan.’ En daar kwam de 
Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor 
de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken 
sloeg, maar in die windvlaag bevond de Heer zich niet. Na 
de windvlaag kwam er een aardbeving, maar in die 
aardbeving bevond de Heer zich niet. Na de aardbeving was 
er vuur, maar in dat vuur bevond de Heer zich niet. Na het 
vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat 
hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam 
naar buiten en ging in de opening van de grot staan. Toen 
klonk een stem, die tegen hem zei: ‘Elia, wat doe je hier?’  

Zingen: Reinier Kleijer, DV lied 23 (melodie: lied 118) 
1. Niet in de krachten van een windvlaag 
die rotsen scheurt en bergen splijt 
en die ze van de aarde wegvaagt, 
bewijst God Zijn aanwezigheid. 
Niet in het beven van de aarde 
waardoor de bodem kraakt en schuurt 
is Gods presentie te ontwaren  
en ook niet in een zee van vuur. 

 

2. Maar in een haast onhoorbaar fluist'ren, 
het suizen van een zachte bries, 
is Gods nabijheid te beluist'ren 
die stilte als Zijn stem verkiest. 
Zo liet Hij destijds van zich horen, 
- zo doet Hij dat tot op vandaag. 
Soms in het zwijgen - soms met woorden, 
maar steeds zo dat Zijn hart ons raakt. 

Schriftlezing: (NBV 2021) Marcus 9: 2-8  
Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met 
zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. 
Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, zijn kleren 
gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkel wol wasser 
op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen 
Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. 
Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Rabbi, het is goed 
dat wij hier zijn; laten we drie tenten maken, één voor U, 
één voor Mozes en één voor Elia.’ Hij wist niet goed wat hij 
moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. 
Toen kwam er een wolk, die hen overdekte, en uit de wolk 
klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar 
Hem!’ Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand 
meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond.  

Zingen: Reinier Kleijer, Le Chaim, lied 5 (melodie: lied 
801) 

1. Stilte – niet te evenaren, 
diep en onuitsprekelijk. 
Met geen woord op deze aarde 
kan dat worden uitgedrukt. 
  
2. Stilte - niet te overtreffen, 
zachte stilte, - stem van God.  
Die alleen kan ons verheffen 
boven ons rumoerig lot. 
 
3. Stilte - niet te vergelijken, 
ongelofelijk uniek, 
wilt U ons gehoor herijken 
als met hemelse muziek. 
 
4. Stem die stilte kan doorbreken 
met een innerlijk geluid: 
Spreek dat als verstaanbaar teken 
over onze levens uit. 

Uitleg en verkondiging: (NBV ‘21) 1 Koningen 19: 13 en 
Marcus 9: 7b    
Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot 
staan. Toen klonk een stem, die tegen hem zei: ‘Elia, wat 
doe je hier?’  Uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn 
geliefde Zoon, luister naar Hem!’ 
Meditatief orgelspel 
Kinderen komen terug  

Zingen: Lied 283: 3, 4, 5 
Dienst der gebeden 

(staande) Zingen: Lied 791: 1, 3, 6 
(staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen) 
Orgelspel 
 

Collecte tijdens het verlaten van de kerk. 


