
 

 

 
 
 
 
Zondag 24 maart  Wamel 
Voorganger  Ds. M. Muijen 
Organist  Fred Hommersom 
Collecten 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is 

voor missionair werk in Nederland. 
Bloemen  De bloemen van deze week gaan met een groet van ons allen naar Janny Jagtenberg. 
 
Extra Collecte 
De Protestantse Kerk werkt samen met The Passion om het paasverhaal aan miljoenen Nederlanders te 
vertellen. Een missionaire kans! Rond deze jaarlijkse uitzending ontwikkelt de Protestantse Kerk extra 
initiatieven om naar buiten gericht kerk te zijn. 
Een voorbeeld hiervan is een Passionpakket, in samenwerking met Alpha Nederland, waarmee kerken met 
buurtbewoners een avond kunnen organiseren en over de betekenis van Pasen door kunnen praten. Ook 
breder wordt er extra verdieping aangeboden met een magazine en online. 
 
Mededelingen 
Beroepingscommissie 
Zoals u weet neemt ds. Laseur binnenkort afscheid van onze gemeente. 
Afgelopen donderdag tijdens de gemeenteavond is de oproep gedaan aan gemeenteleden die dat willen, om 
zich aan te melden voor de benoemingscommissie.  
U kunt zich aanmelden tot 1 april bij de kerkenraad. 
Ook voor meer informatie over het werk van de beroepingscommissie kunt u terecht bij de kerkenraad. 
De kerkenraad neemt vervolgens het besluit welke gemeenteleden uiteindelijk zitting nemen in de 
benoemingscommissie. 
 
Paasviering ouderensoos  
Komende donderdag 28 maart (Witte Donderdag) is de paasviering van de Ouderensoos. ’s Middag om 14.30 
uur in ‘Mamre’, Druten  

Davien van Maurik 
 
Paasontbijt 
Dit jaar staat het paasontbijt klaar in de kerk in Boven-Leeuwen op Paasmorgen, 31 maart. Om 08.30 uur 
willen we aan tafel gaan. U kunt zich t/m woensdag 27 maart opgeven bij Davien van Maurik. 
 
Leurviering  
U wordt van harte uitgenodigd voor een Open Leurviering, vanavond, zondag 24 maart 2024 om 19.00 uur 
in de kerk van Leur. 
Het thema van deze viering is: ‘Het lege graf’. 
Waar eerder het lichaam van Jezus lag, ligt nu een stapel opgevouwen doeken. Het graf is leeg. Juist in die 
leegte klinkt de aanwezigheid van God. De leegte maakt een nieuw begin mogelijk, en biedt ruimte: ruimte 
voor het mysterie van de opstanding. Zo kan ook het graf van een dierbare een plek vol verwachting worden. 
Of we vinden ruimte in onszelf, ruimte voor nieuw leven. 
Deze viering wordt verzorgd door diaken Hennie Witsiers met muzikale medewerking van seniorenkoor 
‘Zanglust’ uit Afferden o.l.v. Henk Campschroer 
Na afloop is er tijd voor een praatje onder het genot van een kop koffie. 
Graag tot ziens in Leur. 

de Open Leurgroep. 
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Afvalrace 
 
Beste gemeenteleden,  
 
Basisschool de Terebint doet mee aan een afvalrace. Het doel is om zoveel mogelijk e-waste te 
verzamelen. Kapotte huishoudelijke apparaten (niet al te groot max 50x50). Omdat de klas van onze zoon 
Thijs hiermee een reisje naar NEMO in Amsterdam kan winnen helpen we ze daar graag bij. Voorbeelden 
van geschikt afval zijn: kapotte koffiezetapparaten, tandenborstels, computers etc. etc.  
Op zondag 24 maart a.s. zijn wij met de auto bij de kerk in Wamel. U kunt dan elektronisch afval 
meenemen, en leveren het voor u in.  
 
Vriendelijke groeten, Niek en Annegreet 

 

Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

29 maart, 19.30 uur 
Goede Vrijdag  

Boven-Leeuwen Ds. E. Laseur  

31 maart, 10.00 uur 
Pasen 

Boven-Leeuwen Ds. K. Paal, Waddinxveen Paascollecte 

7 april 
 

Wamel Ds. D.J. Duenk Onderhoud kerkgebouwen  

14 april Boven-Leeuwen 
 

Ds. M. Meeder Kerk in Actie, zending  

 
 
Orde van dienst 
Palm- en Passiezondag 
Welkom, mededelingen en drempelgebed  

Aanvangspsalm: 118: 1 en 7 
Bemoediging en Groet 
Inleiding op de dienst 
Kyriëgebed 

Zingen: Lied 552 
Gebed om Gods Geest 
Schriftlezingen:  
-Exodus 15: 27 – 16: 7A 
-Johannes 12: 12-24 

Zingen: Lied 542: 2, 3 en 4 
Overdenking 
Orgelspel 

Antwoordlied: 625: 1 en 2 
De kinderen komen terug in de kerk 
Praatje met de kinderen 

Zingen: Lied 553 
Palmpaasoptocht 
Tijdens de optocht zingen we: Klim in de 
hoogste bomen 

 
 
 

 
 

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze 
Vader 
We maken de overgang naar de Stille Week. 
Lezing: Mattheüs 26: 1-5 en 14-16 
Wisseling van de liturgische kleur onder 
orgelspel  

Slotlied: 556: 1, 4 en 5 
Heenzending en zegen 
Collecte bij de uitgang 


