
 

 

 

 
 
 
Zondag 21 januari  Boven-Leeuwen 
Voorganger Ds. E. Laseur 
Organist  Fred Hommersom 
Collecten 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra 

collecte is voor de verwarming van de kerkgebouwen, hetgeen behoorlijke 
kosten met zich meebrengt. 

Bloemen  
 
 
Mededeling 
Huwelijksgeloftevernieuwing  
Zaterdag 27 januari 2024 om 11.00 uur wordt er een viering in de kerk te Wamel gehouden. Dan hopen 
Maikel en Agnes Kruis in aanwezigheid van dochterlief Gaby hun huwelijksgelofte te vernieuwen. Sinds 
2020 leeft het gezin in Zweden. Als oud-leden van onze gemeente stellen zij het op prijs wanneer u 
hierbij aanwezig bent. Daarna is er gelegenheid voor voortgezet samenzijn en gelukwensen.  
 
Leurviering  
U wordt van harte uitgenodigd voor een Open Leurviering op zondag 28 januari om 
19.00 uur. Deze keer in de kerk (PKN) van Wamel.  
Het thema van deze viering is: Thuiskomen. 
Deze viering wordt verzorgd door dominee Edo Laseur en pastoor Titus Amalray 
Santhanam  
De muzikale medewerking wordt verzorgd door de zanggroep Choice uit Deest o.l.v. 
Jacqueline van Koolwijk. 
Na afloop is er tijd voor een praatje onder het genot van een kop koffie. 
Graag tot ziens in Wamel!  

de Open Leurgroep. 
 
Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

28 januari Wamel Ds. L.W. Smelt Bijdrage onkosten Leurvieringen 
 

4 februari Dreumel Ds. P. Kamper Werelddiaconaat 
 

11 februari Boven-Leeuwen Ds. E. Laseur Kerk in Actie, noodhulp 
 

 
 
  



 

 

 
Orde van dienst. 
Thema: De goede verstaander! 
 
Orgelspel 
Welkom, mededelingen, drempelgebed  

(staande) Zingen: Lied 213: 1, 5  
(staande) Bemoediging en groet 

Zingen: Lied 216: 1, 2 
 Moment met de kinderen 

Zingen: Lied 216: 3 
Geloofsaansporing: (BGT 2014) Filippenzen 3: 12 en 13 
Christus heeft mij uitgekozen om Hem van dichtbij te leren kennen. Ik doe mijn uiterste best om dat 
doel te bereiken. Maar ik ben nog niet zover. Nee, vrienden, ik denk echt niet dat ik mijn doel al bereikt 
heb. Maar één ding is zeker: over vroeger maak ik me niet druk, ik denk alleen aan de toekomst!  

Zingen: Lied 314: 1 
Gebed bij de opening van het Woord 
Schriftlezing: (NBV 2021) 1 Samuël 3: 1-10 (Kitty) 
De jonge Samuël diende dus de Heer, onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden van 
de Heer en er braken geen visioenen door. Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren 
dof geworden, hij kon bijna niet meer zien. Samuël lag te slapen in het heiligdom van de Heer, bij de 
ark van God. De godslamp was nog niet uitgedoofd. Toen riep de Heer Samuël. ‘Ja, hier ben ik’ 
antwoordde Samuël. Hij liep snel naar Eli toe en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Maar Eli 
antwoordde: ‘Ik heb je niet geroepen. Ga maar slapen.’ Toen Samuël weer lag te slapen, riep de Heer 
hem opnieuw. Samuël stond op, ging naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Maar Eli 
antwoordde: ‘Ik heb je niet geroepen, mijn jongen. Ga maar weer slapen.’ Samuël had de Heer nog niet 
leren kennen, want de Heer had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te 
richten. Opnieuw riep de Heer Samuël, voor de derde keer. Samuël stond op, ging naar Eli en zei: ‘Hier 
ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep. Hij zei tegen 
Samuël: ‘Ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden: “Spreek, Heer, uw 
dienaar luistert.”’ Samuël legde zich weer te slapen, en de Heer kwam bij hem staan en riep net als de 
voorgaande keren: ‘Samuël, Samuël!’ En Samuël antwoordde: ‘Spreek, uw dienaar luistert.’ 

Zingen: Lied 317: 1 
Schriftlezing: (NBV 2021) Marcus 1: 16-20 (Kitty) 
Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag Hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun 
netten uitwierpen in het meer; het waren vissers. Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg Mij! Ik zal van jullie 
vissers van mensen maken.’ Meteen lieten ze hun netten achter en volgden Hem. Iets verderop zag Hij 
Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen 
van de netten, en direct riep Hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in de boot 
en volgden Hem. 

Zingen: Lied 531: 1 
Uitleg en verkondiging: (NBV 2021) 1 Samuël 3: 9 en Marcus 1: 18 
Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden: “Spreek, Heer, uw dienaar luistert.”’ Meteen lieten 
ze hun netten achter en volgden Hem. 
Meditatief orgelspel 
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 

Zingen: Lied 531: 3 
Dienst der gebeden 

(staande) Zingen: Lied 416: 1, 2, 4 
(staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen) 
Orgelspel 
 
 
U kunt bij de uitgang een collectebijdrage doen. 


