
 

 

 

 
Zondag 10 maart  Dreumel 
Voorganger  Ds. E. Laseur 
Organist  Fred Hommersom 
Collecten  1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is voor 
   de zending. 
Bloemen   
 
 
Extra Collecte 
De lokale gemeenschappen op Papoea Indonesië 
spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral 
in de afgelegen gebieden waar onderwijs en 
gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen 
nemen sociale en pastorale taken op zich.  
Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het 
toerusten van vrouwen voor deze taken. Het 
vormingscentrum P3W leidt vrouwen op, zodat ze 
vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en 
de samenleving. Zij kunnen een diaconale of 
maatschappelijke training volgen, maar ook een 
alfabetiseringscursus of naailes. Via een 
voedingsprogramma licht de kerk vrouwen voor over 
gezonde voeding. 
Op 8 maart was het Internationale Vrouwendag. 
Daarom collecteren we op vandaag, 10 maart, voor 
dit project in Indonesië met vrouwen in de hoofdrol. 
 
Mededelingen 
Belijdenis 
Zondag Judica 17 maart 2024, de zondag vlak vóór 
Palmpasen, zal in de kerk te Boven-Leeuwen 
belijdenis van het geloof worden gedaan door Bart 
en Jos de Wit en Anne Baan. 
 
Samen aan tafel: schuift u ook aan!? 
In de Bijbel wordt vaak samen gegeten. Gasten 
worden ruimhartig genodigd, want samen eten 
schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het 
lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar  
 

in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen 
en met andere ogen zien. 
Daarom is in onze kerk ook het initiatief ontstaan om 
samen te eten. Het gaat om een eenvoudige maaltijd 
en is voor iedereen, die zin heeft om aan te schuiven. 
We blijven beneden in de kerk of consistorie, zodat 
het voor iedereen toegankelijk zal zijn.  
De maaltijd kost €7,50 per persoon.  
Wilt u ook mee-eten op 16 maart tussen 17.00 en 
19.00 uur in de kerk in Wamel, geef u/jij je dan 
vóór 13 maart op via:  
Yvonne: yvonne.stuiver@pg-westmaasenwaal.nl of 
Anneke: info@familiemiedema.nl  
Schuift u ook aan? Want samen eten is gezelliger 
dan alleen! 
 
Om te noteren: Gemeenteavond 14 maart. 
U wordt van harte uitgenodigd voor de 
gemeenteavond op donderdag 14 maart om 20.00 
uur in de kerk in Wamel.  
Tijdens deze avond willen we met elkaar in gesprek 
hoe wij als gemeente de komende jaren kerk willen 
zijn. Waar staan wij nu, waar willen we naartoe? 
Ook het beroepingswerk zal deze avond aan de 
orde komen. 
 
Paasontbijt 
Dit jaar staat het paasontbijt klaar in de kerk in 
Boven-Leeuwen op Paasmorgen, 31 maart. Om 
08.30 uur willen we aan tafel gaan. U kunt zich t/m 
woensdag 27 maart opgeven bij Davien van Maurik. 
 

Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

17 maart Boven-Leeuwen Ds. E. Laseur Zending 

24 maart Wamel Ds. M. Muijen, Tiel Kerk in Actie – Missionair 

29 maart, 19.30 uur 
Goede Vrijdag  

Boven-Leeuwen Ds. E. Laseur  

31 maart, 10.00 uur 
Pasen 

Boven-Leeuwen Ds. K. Paal, 
Waddinxveen 

Paascollecte 
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Orde van dienst.  
Thema: Het vent(ert)je! 
Orgelspel (melodie: Put your hand in the hand, 
Ocean) 
Welkom, mededelingen, drempelgebed  

(staande) Zingen: Lied 122 
(staande) Bemoediging en groet 
Aanvangstekst zondag Laetare: (NBG) Jesaja 66: 
10 
Verheug u met Jeruzalem, gij allen die haar 
liefhebt. 
Zingen: Projectlied (melodie: lied 539) 

Veertig dagen duurt de reis 
naar het feest van Pasen. 
Ga de weg die God ons wijst, 
Hij brengt mensen samen. 
 
Ga maar zitten en geniet, 
proef het goede leven! 
Breek het brood en zing een lied, 
dit wil God ons geven. 

Moment met de kinderen door leiding van de 
kindernevendienst 

Zingen: Lied 653: 2 
Geloofsaansporing: (NBV 2021) Jeremia 29: 11-13 
Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de Heer: Ik 
heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk; Ik zal 
je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen Mij 
aanroepen en weer tot Mij gaan bidden, en Ik zal 
naar jullie luisteren. Jullie zullen Mij zoeken en ook 
vinden, als jullie Mij tenminste met hart en ziel 
zoeken. 
Zingen: (Liedboek v/d Kerken, 1973) Lied 37: 4, 5 
(melodie: Psalm 72) 

4. Gij zult Mij zoeken, zult Mij vinden, 
als gij van harte vraagt. 
Zie, uw ellende loopt ten einde 
en uw verlossing daagt. 
Want Ik zal voor uw vrijheid strijden 
en overal vandaan 
zal Ik u voorgaan, u geleiden 
naar huis, naar Kanaän. 
 
5. Zo heeft de Heer tot ons gesproken, 
de God van Israël; 
die in het duister zijt gedoken 
dit voorportaal der hel, 
in deze wereld moet gij wonen 
en huizen bij de tijd. 
Hier zal Ik u mijn vrede tonen 
en hier leid Ik u uit. 

 
 

Gebed bij de opening van het Woord 
Schriftlezing: (NBV 2021) Johannes 6: 4-15 
(Anneke) 
Het was kort voor het Joodse Pesachfeest. Toen 
Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte 
naar Hem toe kwam, vroeg Hij aan Filippus: ‘Waar 
kunnen we brood kopen om deze mensen te eten 
te geven?’ Hij vroeg dat om Filippus op de proef te 
stellen, want zelf wist Hij al wat Hij zou gaan doen. 
Filippus antwoordde: ‘Zelfs tweehonderd denarie 
zou niet voldoende zijn om iedereen een klein 
stukje brood te geven.’ Eén van de leerlingen, 
Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: ‘Er is hier 
wel een jongen met vijf gerstebroden en twee 
vissen - maar wat hebben we daaraan voor zoveel 
mensen?’ Jezus zei: ‘Laat iedereen gaan zitten.’ Er 
was daar veel gras, en ze gingen zitten; er waren 
ongeveer 5000 mannen. Jezus nam de broden, 
sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood 
onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, 
zoveel als ze wilden. Toen iedereen volop gegeten 
had zei Hij tegen zijn leerlingen: ‘Verzamel nu de 
overgebleven stukken brood, zodat er niets 
verloren gaat.’ Dat deden ze en ze vulden twaalf 
manden met wat overgebleven was van de vijf 
gerstebroden die men had gegeten. Toen de 
mensen het teken zagen dat Hij verricht had, 
zeiden ze: ‘Hij moet wel de profeet zijn die in de 
wereld zou komen.’ Jezus begreep dat ze Hem 
wilden dwingen mee te gaan, om Hem dan tot 
koning uit te roepen. Daarom trok Hij zich terug op 
de berg, alleen. 

Zingen: Lied 272: 1, 2 
Uitleg en verkondiging: (NBV 2021) Johannes 6: 9 
‘Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en 
twee vissen - maar wat hebben we daaraan voor 
zoveel mensen?’ 
Meditatief orgelspel 
Kinderen komen terug 

Zingen: Lied 272: 3, 4 
Dienst der gebeden 

(staande) Zingen: (staande) Zingen: Lied 
512: 1, 2, 5 

(staande) Wegzending en zegen (3x gezongen 
Amen) 
Orgelspel (Bill Withers: Lean on me) 
 
 
 
Collecte tijdens het verlaten van de kerk. 


