
 

 

 
 

 
 
 
 
Zondag 12 november Boven-Leeuwen                       Viering Heilig Avondmaal  
Voorganger Ds. E. Laseur 
Organist  Addy de Meij  
Collecten Er is vandaag 1 collecte, de Avondmaalscollecte, bestemd voor het werk van 

de ZWO 
Bloemen  
 
 
Avondmaalscollecte ZWO project  
In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen op in armoede. Deze kinderen kunnen niet meedoen aan 
activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn omdat er niet genoeg geld is. Onze missie 
is: Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! 
Leergeld probeert te voorkomen dat kinderen van 4 t/m 17 jaar, waarvan de ouders weinig tot geen 
financiële middelen hebben, in een sociaal isolement terechtkomen. 
Als wettelijke en overige voorliggende voorzieningen niet afdoende steun bieden, kan de stichting zelf 
hulp bieden in de vorm van directe betaling aan bijvoorbeeld sportverenigingen, scouting, muziek of 
dansscholen. 
 
Mededeling  
Verse producten voor de voedselbank: 
Op 12 november vieren we het heilig avondmaal en staan we ook extra stil bij dankdag voor gewas en 
arbeid. 
Naast het inzamelen van houdbare producten zouden we deze zondag graag nog iets extra’s doen voor 
de voedselbank. Er is een idee ontstaan om extra verse producten in te zamelen, maar omdat het geen 
goed idee is om op zondag verse producten als fruit in te zamelen, die dan vervolgens pas op vrijdag 
door de voedselbank worden uitgedeeld, hebben we het volgende bedacht: 
Op de avondmaalstafel zal een potje staan waar gemeenteleden een bijdrage in kunnen doen voor 
verse producten voor de voedselbank. De diaconie zal deze producten dan kopen zodat ze vers bij de 
voedselbank terechtkomen voor de uitgifte dag van vrijdag. 
We hopen met uw bijdrage een mooie hoeveelheid fruit en andere versproducten aan de voedselbank 
te kunnen aanbieden. 
 
Diensten komende zondagen 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

19 nov. Wamel | 
Gedachtenisdienst 

Ds. E. Laseur Hospice de brug Druten  

26 nov. Boven-Leeuwen 
 

Ds. W.M. Rosenboom Verwarming kerkgebouwen 

3 dec. Wamel Ds. D.J. Deunk 
 

Adventscollecte kinderen in de knel 

 
  



 

 

 
Orde van dienst    
Thema: Voor wie doe je ‘t? 
Orgelspel  
Woord van welkom, mededelingen, drempelgebed 

(staande) Zingen: Reinier Kleijer uit bundel Deo Volente nr. 330: 1, 2 (melodie: Liedboek nr. 803) 
1.Voor al wat wij ontvingen, 
voor al wat heeft gebloeid, 
willen wij tot U zingen 
het lied dat in ons groeit. 
Het lied van dank en vreugde 
en van verwondering 
omdat wij ons verheugen  
dat U ons zo omringt; 

 2.omringt met alle rijkdom  
van wat er is gemaaid 
uit wat er in de zandgrond 
als korrels werd gezaaid. 
Om het geschenk, - het wonder 
van weer een goede oogst 
vertolken onze monden 
dit danklied, - hemelhoog! 

(staande) Bemoediging en groet 
Zingen: uit bundel Deo Volente 330: 3, 4  
3.Uw mond kuste de aarde 
waarna de vruchtbaarheid 
zich volop openbaarde 
in lente - en zomertijd. 
De velden vol met vruchten,   
en akkers golvend graan, 
U deed het ons gelukken. 
U zorgt voor ons bestaan. 

 4.Wat groeide aan de bomen, 
en al wat wortel schoot 
doet ons opnieuw ontkomen 
aan honger en aan dood. 
God, U die al het leven 
tot stand brengt, telkens weer, 
met onze lied'ren geven 
wij U de dank, de eer. 

Moment met kinderen  
Zingen: Lied 280: 1, 2 

Gebed bij de opening van het Woord 
Schriftlezing: (NBV 2021) Mattheüs 25: 14-30 (Anneke)  
Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan 
hen in beheer gaf. Aan de één gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder 
naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er 
handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf  
talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. Degene die één 
talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen: hij begroef het. Na lange tijd keerde 
de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. Degene die vijf talent ontvangen had, 
kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent erbij met de woorden: “Heer, u hebt mij vijf 
talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf bij verdiend. “Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, 
je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein 
bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” Ook degene 
die twee talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: “Heer, u hebt mij twee talent in beheer 
gegeven, alstublieft, ik heb er twee bij verdiend.” Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een 
betrouwbare en goede dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik 
je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” Nu kwam ook degene die 
één talent ontvangen had naar hem toe, hij zei: “Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait 
waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant, en uit angst besloot ik uw talent te 
begraven; alstublieft, hier hebt u het terug.” Zijn heer antwoordde hem: “Je bent een slechte, laffe 
dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? Dan had 
je mijn geld dus bij de bank in bewaring moeten geven, zodat ik het bij mijn terugkomst met rente zou 
hebben teruggekregen. Neem hem dat talent af en geef het aan degene die er tien heeft. Want wie 
heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs het laatste worden 
ontnomen. En die nutteloze dienaar, gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en 
knarsetandt.” 

Zingen: Lied 280: 3, 4 
  



 

 

Uitleg en verkondiging n.a.v. (NBV) Mattheüs 25: 25b 
“Alstublieft, hier hebt u het terug.” 
Meditatief orgelspel 

Zingen: Lied 280: 5, 6, 7 
Kinderen komen terug 
Woorden der inzetting 
Wij zijn hier bijeen om Avondmaal te vieren. Jezus heeft dit bevolen. 
Want in de bijbel staat: Jezus nam een brood, sprak de zegen uit, brak het brood en gaf het aan zijn 
discipelen. 
En Jezus zei: Neemt, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. 
En Jezus name een beker, dankte God en gaf de beker aan zijn discipelen. 
En Jezus zei: Drinkt allen daaruit. Want deze wijn is het teken van mijn bloed. Mijn bloed wordt voor 
veel mensen vergoten tot vergeving van zonden. 
God wil dat wij Avondmaal vieren tot zijn eer. Daarom moeten wij bedenken, dat wij mensen zijn met 
tekorten. Daardoor staan we schuldig tegenover God en elkaar. 
Maar God heeft Jezus Christus gegeven om ons te redden. De bijbel zegt: ‘God had de wereld zo lief 
dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar 
eeuwig leven heeft.” (NBV 2021, Joh.3:16) 
Wij vieren dus geen Avondmaal, omdat wij volmaakte mensen zijn. Wij vieren het Avondmaal, omdat 
wij geloven dat Jezus met zijn Zelfoffer onze tekorten voldaan heeft. 
Door het Avondmaal worden wij gesterkt in het geloof.  
Door het Avondmaal worden wij met elkaar verbonden in liefde. 
Zoals Paulus zegt: Omdat het één brood is, zijn wij, hoeveel mensen ook, één lichaam; wij hebben 
immers allen deel aan het ene brood. 
Aan het Avondmaal mogen wij samen uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus. 
Hij heeft ons uitgenodigd tot het bruiloftsmaal van het Lam. 
Dan zal Hij met ons de vrucht van de wijnstok nieuw drinken in het Koninkrijk van Zijn Vader. 

(staande) Zingen: Lied 340B 
Nodiging 
Jezus zegt: ‘Komt allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust 
geven (Mt.11:28). Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij Mij komt zal geen honger meer hebben, en 
wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben (Joh.6:35).’ 
Daarvoor danken wij U, die was, is en komen zal. 
Komt, want alle dingen zijn gereed. 
 
Gemeente wordt uitgenodigd om in een kring te komen staan  
 
Korte uitleg over het delen van brood en wijn 
 
Het brood, dat wij breken, is de gemeenschap met het lichaam van onze Here Jezus Christus. Neemt, 
eet, gedenkt en gelooft, dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen 
verzoening van al onze zonden. 
 
De beker der dankzegging, welke wij dankzeggend zegenen, is de gemeenschap met het bloed van onze 
Heer Jezus Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbaar bloed van onze 
Heiland Christus Jezus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. 
 
Rondgang van brood en wijn onder orgelspel 
(staande) Gezamenlijk gebeden Onze Vader 

(staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 218: 2, 4, 5   
(staande) Wegzending en zegen  
Orgelspel 
 
U kunt bij de uitgang een collectebijdrage doen. 


