
 

 

 
 
Zondag 10 december  Dreumel 
Voorganger Ds. E. Laseur 
Organist  Fred Hommersom 
Collecten 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra 

collecte is voor kinderen in de knel, voor opvang en onderwijs voor jonge 
vluchtelingen in Myanmar. 

Bloemen  
 
 
Extra collecte 
Als gevolg van de langdurige conflicten in het Zuidoost-Aziatische land Myanmar (Birma) zijn veel 
inwoners over de grens met buurland Thailand gevlucht. Alleen al in Mae Sot en omgeving verblijven 
naar schatting 250.000 Birmese migranten en hun gezinnen.  
Met steun van Kerk in Actie worden kwetsbare kinderen en jongeren opgevangen en krijgen ze 
verzorging en scholing. Kinderen zonder identiteitspapieren krijgen een geboortebewijs, want zonder 
registratie bestaat een kind feitelijk niet en komen de basismensenrechten van kinderen in gevaar! Ze 
hebben geen recht op onderwijs, gezondheidszorg, en de risico's op uitbuiting en misbruik zijn groter. 
Kinderen worden bewust gemaakt van hun (mensen)rechten en zijn zo op de toekomst voorbereid. 
Via het programma werelddiaconaat steunt Kerk in Actie het werk voor jonge vluchtelingen in 
Myanmar 
 
Mededelingen  
Ouderenkerstfeest in Druten. 
Op 14 december vieren we de ouderenkerstviering in Druten, aanvang 10.30 uur . En we vieren het 
op onze bekende plek: Mamre. 
Het thema zal zijn : “ in de gloria”   en is voorbereid door het bestuur van de ouderensoos. We zullen 
weer gaan luisteren naar een prachtig kerstverhaal, gelezen door Kitty van Vliet. Davien zal de lezing 
doen en een gedicht en natuurlijk gaan we heerlijk kerstliederen zingen. De meditatie wordt verzorgd 
door onze nieuwe voorzitter; ds Dick Sonneveld. Organist is Wim Gorter. 
U bent allemaal van harte uitgenodigd. 
Ook als u eens wilt komen kijken bij de ouderenontmoetingen, is dat misschien ook voor u een 
gelegenheid om eens met ons mee te doen. 
Ds Dick Sonneveld. 
 
Bijdrage Kinderkerstfeest: 
Dit jaar heeft de adventstijd bij de kindernevendienst het thema: “Weet jij hoe laat het is?” 
Bij verwachting speelt tijd een belangrijke rol. Je kunt op je horloge of op de kalender kijken om te zien 
hoe lang het nog duurt? Maar soms kun je ook aan andere dingen zien of het al bijna zover is. De 
Bijbelverhalen van deze periode laten zien hoe mensen met een ‘vooruitziende’ blik hebben 
uitgekeken naar de komst van het kindje Jezus. 
Op zondagavond 24 december om 19.00 uur in de kerk in Wamel vieren we het Kinderkerstfeest. We 
hopen, dat er veel mensen én natuurlijk veel kinderen  met ons mee komen vieren. 
 
In de adventstijd liggen er in de kerk enveloppen. Hier kunt u een bijdrage voor het kinderkerstfeest in 
doen (voor de aanschaf van materialen voor het adventsproject en KKF, chocomel en koekjes tijdens 
het KKF, cadeautjes voor de kinderen na afloop van het KKF e.d.). Deze envelop kunt u gewoon in de 
collectezak stoppen of afgeven aan iemand van de kindernevendienst. Bij voorbaat dank namens de 
kinderen! 
 
 
 



 

 

 
Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

17 dec. Boven-Leeuwen Ds. E.G. de Kruijf Adventscollecte binnenlands diaconaat 
 

24 dec. 
19.00 uur 

Wamel 
Kinderkerstfeest 

  

24 dec 
22.00 uur 

Wamel 
Kerstnachtdienst 

Ds. E. Laseur Rode Kruis 

25 dec. 
10.00 

Wamel 
Kerstmorgen 

Ds. Karoly Paal Kerstcollecte kinderen in de knel 

31 dec.  Dreumel Ds. E. Laseur Oudejaarscollecte 
 

 
Orde van dienst 
Thema: Ruim baan maken! 
 
Orgelspel 
Welkom 
Kind steekt kaarsje aan en zegt een versje op 
Drempelgebed  

(staande) Zingen: Lied 441: 1, 5 
(staande) Bemoediging en groet 

Zingen: Adventsprojectlied Weet jij hoe laat het 
is? 

 
Bij het water klinken woorden 
van de stem in de woestijn. 
Zo laat God de mensen horen: 
‘Ik zal altijd bij je zijn.’ 
 

Moment met de kinderen door leiding nevendienst 
Zingen: Lied 441: 6 

Geloofsbemoediging: (NBV 2021) Filippenzen 1: 3-5 
Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, 
telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol 
vreugde, omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe 
hebt bijgedragen aan de verspreiding van het 
evangelie. Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit 
goede werk bij u begonnen is, het ook zal 
voortzetten tot het voltooid is op de dag van Christus 
Jezus. 

Zingen: Lied 315: 3 
Gebed bij de opening van het Woord 
Schriftlezing: (NBV 2021) Jesaja 40: 1-11  
Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek 
Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar 
slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, 
omdat zij een dubbele straf voor haar zonden uit de 

 
 
 
 
hand van de Heer heeft ontvangen. Hoor, een stem  
roept: ‘Baan voor de Heer een weg door de woestijn, 
effen in de wildernis een pad voor onze God. Laat 
elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel 
verlaagd, laat ruig land vlak worden en rotsige 
hellingen rustige dalen. De luister van de Heer zal 
zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De 
Heer heeft gesproken!’ Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’ 
En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen? De 
mens is als gras, teer als een bloem in het veld. Het 
gras verdort en de bloem verwelkt wanneer de 
adem van de Heer erover blaast. Ja, als gras is dit 
volk.’ Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar 
het woord van onze God houdt eeuwig stand. 
Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion. Verhef je 
stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem, verhef je 
stem, vrees niet. Zeg tegen de steden van Juda: 
‘Ziehier jullie God!’ Ziehier God, de Heer! Hij komt 
met kracht, zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft Hij 
bij zich, zijn beloning gaat voor Hem uit. Als een 
herder weidt Hij zijn kudde: zijn arm brengt de 
lammeren bijeen, Hij vlijt ze tegen zijn borst, en 
zorgzaam leidt Hij de ooien. 
Zingen: Lied 439: 1, 2 
Uitleg en verkondiging n.a.v. (NBV 2021) Jesaja 40: 
3a  
Hoor, een stem roept: ‘Baan voor de Heer een weg 
door de woestijn.’ 
Meditatief orgelspel 

Zingen: Lied 439: 3, 4 
Dienst der gebeden 

(staande) Zingen: Lied 442 
(staande) Wegzending en zegen (3x gezongen 
Amen) 
 
Orgelspel 
 
 
U kunt bij de uitgang een collectebijdrage doen. 


