
 

 

 
 
 
Zondag 4 november Dreumel 

Voorganger Ds. E. Laseur 
Organist   Fred Hommersom  
Collecten 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is 

bestemd Kerk in Actie, werelddiaconaat. 
Bloemen  
 
 

Extra collecte 

Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun 
vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun pastorale en diaconale  werk doen. 
In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische theologie aan de universiteit 
in Cali. Ze geeft cursussen aan de studenten en onderzoekt met hen wat er leeft in samenleving én kerk.  

Studenten kunnen op de Baptisten-universiteit praktische cursussen volgen die onder andere gaan over 
gezinspsychologie, jeugdwerk, conflictoplossing, vredesopbouw, contextueel Bijbellezen, geloof in het dagelijks 
leven, pastoraat en diaconaat. Ook lopen studenten stage. Ze geven bijvoorbeeld in de havenstad Buenaventura 

aan de hand van Bijbelverhalen een cursus persoonlijke vorming aan zestig jongeren uit een achterstandswijk. 
Ze leren de jongeren steviger in hun schoenen te staan om te voorkomen dat ze in de (drugs)criminaliteit 
belanden. 
Met deze praktische cursussen en stages rust Jeannet Bierman toekomstige predikanten toe om 

straks samen met hun gemeenteleden om te zien naar anderen 
 

Mededelingen  
Verse producten voor de voedselbank: 

Op 12 november vieren we het heilig avondmaal en staan we ook extra stil bij dankdag voor gewas en arbeid. 
Naast het inzamelen van houdbare producten zouden we deze zondag graag nog iets extra’s doen voor de 
voedselbank. Er is een idee ontstaan om extra verse producten in te zamelen, maar omdat het geen goed idee is 
om op zondag verse producten als fruit in te zamelen, die dan vervolgens pas op vrijdag door de voedselbank 

worden uitgedeeld, hebben we het volgende bedacht:  
Op de avondmaalstafel zal een potje staan waar gemeenteleden een bijdrage in kunnen doen voor verse 
producten voor de voedselbank. De diaconie zal deze producten dan kopen zodat ze vers bij de voedselbank 
terechtkomen voor de uitgifte dag van vrijdag. 

We hopen met uw bijdrage een mooie hoeveelheid fruit en andere versproducten aan de voedselbank te kunnen 
aanbieden. 
 

BWV - Bach Wamel Voorstelling: Bach beleven als nooit tevoren? 
 

Wamel - Denkt u bij Bach alleen maar aan stoffige oude en zware muziek? Laat u verassen op 
donderdag 9 november: tijdens deze avond leert u Bach kennen als mens en musicus, met muziek 
van toen die nu nog springlevend is. 
 

Op een sfeervolle locatie nemen we u mee door het leven van Johann Sebastian Bach en na afloop is 
Bach voor u een stuk dichterbij gekomen. 
Om de veelzijdigheid van Bach te laten horen hebben we gekozen voor veel en daardoor kortere 
muziekfragmenten. Er is live muziek, gespeeld door Gerrit Vastenhouw op orgel en piano, en zang door 
de Cantorij Wamel. Daarnaast ziet en hoort u muziekfragmenten op de in de kerk geplaatste 
beeldschermen en audio installatie. De muziek momenten worden afgewisseld door het wel en wee 
van Bach, boeiend verteld door Edo Laseur. 
 

Protestantse Kerk Wamel. Kaartje is €7,50 als u reserveert via BachWamelVoorstelling@yahoo.com . 
Inclusief koffie in de pauze en een drankje na afloop. Op de avond zelf € 10. Graag reserveren, beperkt 
plaats. 
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Diensten komende zondagen 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

12 nov. Boven-Leeuwen  

Viering HA 

Ds. E. Laseur ZWO project 

19 nov. Wamel 
Gedachtenisdienst 

Ds. E. Laseur Hospice de brug Druten  

26 nov. Boven-Leeuwen 
 

Ds. W.M. Rosenboom Verwarming kerkgebouwen 

 
Orde van dienst    

Thema: Hij is er bijna… 
Orgelspel 

Welkom, mededelingen, drempelgebed  
(staande) Zingen: Lied 92: 1, 2, 3, 4 

(staande) Bemoediging en groet 

Zingen: Lied 92: 5, 6, 7, 8 
Moment met de kinderen 

Zingen: Lied 92: 7, 8 
Geloofsbemoediging: (NBV 2021) 1 Thessalonicenzen 2: 

9-13 
U herinnert u, broeders en zusters, hoe we ons hebben 
ingezet en ingespannen, hoe we dag en nacht hebben 
gewerkt om niemand van u tot last te zijn. Op die manier 

hebben we u het evangelie van God verkondigd. U kunt 
getuigen, net als God zelf, hoe toegewijd, hoe oprecht en 
zuiver we bij u, die tot geloof gekomen bent, hebben 

geleefd. U weet dat we voor ieder van u waren als een 
vader voor zijn kinderen. We hebben u aangespoord en 
bemoedigd en u op het hart gedrukt zo te leven dat u eer 
bewijst aan de God die u roept tot zijn koninkrijk en luister. 

Wij danken God dan ook onophoudelijk dat u zijn woord, 
dat u van ons ontvangen hebt, niet hebt aangenomen als 
een boodschap van mensen, maar als wat het werkelijk is: 
het woord van God, dat werkzaam is in u, die gelooft. 

Zingen: Lied 751: 1, 2 
Gebed bij de opening van het Woord 
Schriftlezing: (NBV 2021) 2 Thessalonicenzen 2: 1-8  

Broeders en zusters, over de komst van onze Heer Jezus 
Christus, waarbij we met Hem worden verenigd, zeggen 
we u: verlies niet meteen uw verstand en raak niet in 
paniek wanneer een profetie, een uitspraak of een brief die 

door ons zou zijn geschreven, het voorstelt alsof de dag 
van de Heer al is aangebroken. Laat u door niemand 
misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer 

breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben 
afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, de mens 
die gedoemd is verloren te gaan. Hij zal alles wat goddelijk 
en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen, om in 

Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te 
doen als God zelf. Herinnert u zich niet dat ik u dit 
herhaalde malen heb gezegd toen ik bij u was? Dan weet 
u ook wat hem nog tegenhoudt en dat hij pas zal 

verschijnen op de voor hem vastgestelde tijd. Hoewel in 

het verborgene de wetteloosheid nu al werkzaam is, moet 
eerst degene die hem tegenhoudt verdwijnen. Pas dan 

verschijnt hij - en dan zal de Heer Jezus hem doden met de 
adem van zijn mond en vernietigen door de aanblik van 
zijn komst.  

Zingen: Lied 751: 3, 4, 5 
Uitleg en verkondiging n.a.v. (NBV 2021)  
2 Thessalonicenzen 2: 3b 
De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van 

het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens 
verschenen is, de mens die gedoemd is verloren te gaan. 

Zingen: Want door Jouw kracht   
Melodie: You raise me up - Josh Groban  

Nederlandse tekst: Jan-Willem Drost 
 

Wanneer ik somber wegduik in mijn kamer, 
wanneer problemen slaan op mijn gemoed: 

Dan ben ik stil en voel ik door mijn tranen, 
hoe Jouw nabijheid mij dan troosten doet. 

 

Refrein: Want door Jouw kracht 
kan ik een berg verzetten, 

en door Jouw kracht 
keer ik de woeste zee. 
Ik ben zo sterk, want ik leun op Jouw schouders, 

door 't hele leven neem Je mij zo mee. 
 

Er is geen leven zonder ook de honger, 
elk rustloos mens verdwaalt eens op zijn tijd. 
Maar als Jij komt, ervaar ik weer het wonder, 

wentel ik mij in Jouw geborgenheid. Refr. 
 

Door leed en angst wordt leven soms onzeker, 
vergaat de kleur in 't menselijk bestaan. 
Maar zelfs nog dan, zal ik Jouw woord nooit breken:  

Hoeveel ik huil, Jij droogt de grootste traan. Refr. 
 

Dienst der gebeden 

(staande) Zingen: Lied 769: 1, 2, 6 
(staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen) 
 
Orgelspel 

 
U kunt bij de uitgang een collectebijdrage doen 

 
 


