
 

 

 
 

 
 

 
Zondag 3 december  Wamel 
Voorganger Ds. D.J. Deunk 
Organist  Gerrit Vastenhouw 
Collecten 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra 

collecte is voor kinderen in de knel, voor nieuwe kansen voor straatkinderen 
in Oeganda. 

Bloemen De bloemen van deze week gaan met een groet en de felicitiaties van ons allen 
naar Gerrit Vastenhouw. 

 
Extra collecte 
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Veel van hen zijn 
weggevlucht van beroerde omstandigheden thuis. Ze gaan niet naar school en lopen risico op 
uitbuiting. Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die deze kinderen opvangen en 
herenigen met hun familie in hun geboortedorp. Ze zorgen dat de kinderen daar weer naar school gaan 
of een vak kunnen leren. Ook doen ze er alles aan om te voorkomen dat nieuwe kinderen naar de stad 
trekken. Verzorgers leren hoe ze genoeg geld kunnen verdienen en voedsel verbouwen. Ze krijgen 
landbouwgereedschap. 
Het resultaat van deze manier is dat de kinderen eindelijk weer naar school kunnen. Vrijwel alle 
kinderen en families geven aan dat zij in hun geboorteregio willen blijven. Een kind dat op school zit 
en het daar naar zijn zin heeft, wil helemaal niet terug naar de straten van Kampala. 
 
Mededelingen  
Kom je ook meezingen met het Kerstkoor? 
Om de viering op kerstmorgen een extra feestelijk tintje te geven willen we weer een Kerstkoor 
samenstellen. Iedereen die zin heeft om mee te zingen is van harte welkom op de eerste repetitie: 
maandag 4 december in de kerk in Wamel van 19.30 – 20.30 uur. Lukt deze maandag niet, dan kan je 
ook donderdag 7 december starten. 
Graag in november van te voren aanmelden, mondeling bij Renée of Gerrit. Of digitaal via mail: 
g.vastenhouw@online.nl of Whatsapp 0622 749671 (Gerrit) 
Repetitiedata zijn: maandag 4 en 11 december van 19.30 – 20.30, donderdag 7, 14 en 21 december 
van 19.30 – 21.00.  

Gerrit Vastenhouw 
Bijdrage Kinderkerstfeest: 
Dit jaar heeft de adventstijd bij de kindernevendienst het thema: “Weet jij hoe laat het is?” 
Bij verwachting speelt tijd een belangrijke rol. Je kunt op je horloge of op de kalender kijken om te zien 
hoe lang het nog duurt? Maar soms kun je ook aan andere dingen zien of het al bijna zover is. De 
Bijbelverhalen van deze periode laten zien hoe mensen met een ‘vooruitziende’ blik hebben 
uitgekeken naar de komst van het kindje Jezus. 
Op zondagavond 24 december om 19.00 uur in de kerk in Wamel vieren we het Kinderkerstfeest. We 
hopen, dat er veel mensen én natuurlijk veel kinderen  met ons mee komen vieren. 
 
In de adventstijd liggen er in de kerk enveloppen. Hier kunt u een bijdrage voor het kinderkerstfeest in 
doen (voor de aanschaf van materialen voor het adventsproject en KKF, chocomel en koekjes tijdens 
het KKF, cadeautjes voor de kinderen na afloop van het KKF e.d.). Deze envelop kunt u gewoon in de 
collectezak stoppen of afgeven aan iemand van de kindernevendienst. Bij voorbaat dank namens de 
kinderen! 
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Diensten komende zondagen 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

10 dec.  Dreumel Ds. E. Laseur 
 

Adventscollecte kinderen in de knel 

17 dec. Boven-Leeuwen Ds. E.G. de Kruijf Adventscollecte binnenlands 
diaconaat 

24 dec. 
19.00 uur 

Wamel 
Kinderkerstfeest 

  

24 dec 
22.00 uur 

Wamel 
Kerstnachtdienst 

Ds. E. Laseur Rode Kruis 

25 dec. 
10.00 

Wamel 
Kerstmorgen 

Ds. Karoly Paal Kerstcollecte kinderen in de knel 

 
 
Orde van dienst Eerste van de Advent 

 

Dienst van de voorbereiding  

Welkom en mededelingen  

Ontsteken van de eerste adventskaars  

Drempelgebed  

Aanvangslied 25a  

Votum en Groet 

Zingen Lied 756:1, 2, 3, 4  

Gebed om ontferming 

Zingen Projectlied: Weet jij hoe laat het is? 

 

Als je weet dat hij zal komen, 

maar je weet nog niet wanneer: 

houd dan steeds je ogen open 

voor de komst van onze Heer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienst van het Woord 

Moment met de kinderen (door 

kindernevendienst). Hierna gaan de kinderen 

naar de kindernevendienst en nemen het licht 

mee aangestoken vanaf de Paaskaars. 

Zingen Lied 317  

Schriftlezing Filippenzen 1:1-11 (door lector) 

Zingen Lied 441:1,5  

Evangelielezing Marcus 13:24-37 

Zingen Lied 462  

Overweging 

Meditatief orgelspel 

Zingen Lied 439:1, 3  

 

Dienst van de dankbaarheid 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, afgesloten 

met het gezamenlijk bidden van het “Onze 

Vader” 

Slotlied 444  

Heenzending en zegen Gezongen ‘amen’ (3x) 

 

Collecte tijdens het verlaten van de kerk 

 
 
 


