
 

 

 
 
 
 
 
 

Zondag 29 oktober Wamel 
Voorganger Ds. D.J. Deunk 
Organist  Fred Hommersom  
Collecten 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra 

collecte is bestemd voor de voedselbank. 
Bloemen De bloemen van deze week gaan mee met onze dank naar Pieter van 

Duivendijk. 
 
Extra collecte 
Meer dan 1 miljoen mensen leven onder de armoedegrens. De Voedselbank Rivierenland helpt 
wekelijks vele gezinnen met voedselhulp en gaat zo voedselverspilling tegen. 
Meer dan de helft van de klanten is binnen een jaar weer zelfredzaam. Veel van de 44 miljoen 
producten die de gezamenlijke Voedselbanken de laatste jaren uitdeelden, werden gered van 
verspilling. Voedselbanken werken uitsluitend met vrijwilligers.  
Hoewel de voedingswaren kosteloos beschikbaar worden gesteld, heeft de Voedselbank ook geld 
nodig voor kosten als huisvesting, verzekeringen, telefoon, energie, brandstof, transport, koeling, 
enzovoort. Vandaag is de extra collecte voor dit doel bestemd. 
 
Mededelingen 
Kiwi’s 
Dhr. Van Beem neemt  zondag weer kiwi’s mee, 
de opbrengst daarvan gaat naar  ??   
Het zou fijn zijn als u zelf plastic of een 
kartonnen bakje meeneemt, er zijn kiwi’s 
genoeg maar te weinig bakjes. 
 
Leurviering  
U wordt van harte uitgenodigd 
voor een Open Leurviering 
vanavond om 19.00 uur in de 
kerk van Leur.  
Het thema is: Zing! Zingen is 
aards en hemels. Je zingt met je 
lijf, met je hart – je hele wezen. 
En zingen werkt verbindend: als 
je samen zingt, wordt dat meer dan de som der 
delen. 
Deze viering wordt verzorgd door pastor Ruud 
Roefs, met muzikale medewerking van het koor 
Neo Nata uit Bergharen o.l.v. Jan Tel. 
Na afloop is er tijd voor een praatje onder het 
genot van een kop koffie. 
Graag tot ziens in Leur! 

de Open Leurgroep. 
 

 
Samen aan tafel: schuift u ook aan!? 
In de Bijbel wordt vaak samen gegeten. Gasten 
worden ruimhartig genodigd, want  
 
samen eten schept verbondenheid. Het voedt 
niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want 
terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je 
elkaar met andere oren horen en met andere 
ogen zien. 
Daarom is in onze kerk ook het initiatief 
ontstaan om samen te eten. Het gaat om een 
eenvoudige maaltijd en is voor iedereen, die 
zin heeft om aan te schuiven. Er zijn geen 
kosten aan verbonden,  maar een vrijwillige 
bijdrage mag. 
Wilt u ook mee-eten op 4 november tussen 
17.00 en 19.00 uur in de kerk in Wamel,  
geef u/jij je dan vóór 31 oktober op via:  
 
-Yvonne:   yvonne.stuiver@pg-
westmaasenwaal.nl   of   
-Anneke:   info@familiemiedema.nl 
 
Schuift u ook aan? Want samen eten is 
gezelliger dan alleen! 
  



 

 

 
 
 

BWV - Bach Wamel Voorstelling: Bach beleven als nooit 
tevoren? 
 
Wamel - Denkt u bij Bach alleen maar aan stoffige oude en zware muziek? Laat u verassen op 
donderdag 9 november: tijdens deze avond leert u Bach kennen als mens en musicus, met muziek 
van toen die nu nog springlevend is. 
 
Op een sfeervolle locatie nemen we u mee door het leven van Johann Sebastian Bach en na afloop is 
Bach voor u een stuk dichterbij gekomen. 
Om de veelzijdigheid van Bach te laten horen hebben we gekozen voor veel en daardoor kortere 
muziekfragmenten. Er is live muziek, gespeeld door Gerrit Vastenhouw op orgel en piano, en zang door 
de Cantorij Wamel. Daarnaast ziet en hoort u muziekfragmenten op de in de kerk geplaatste 
beeldschermen en audio installatie. De muziek momenten worden afgewisseld door het wel en wee 
van Bach, boeiend verteld door Edo Laseur. 
 
Protestantse Kerk Wamel. Kaartje is €7,50 als u reserveert via BachWamelVoorstelling@yahoo.com . 
Inclusief koffie in de pauze en een drankje na afloop. Op de avond zelf € 10. Graag reserveren, beperkt 
plaats. 

 
Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

5 nov. Dreumel Ds. E. Laseur 
 

Kerk in Actie, werelddiaconaat 

12 nov. Boven-Leeuwen  
Viering HA 

Ds. E. Laseur ZWO project 

19 nov. Wamel 
Gedachtenisdienst 

Ds. E. Laseur Hospice de brug Druten  

 
Orde van dienst    
Dienst van de voorbereiding  

Welkom en mededelingen  

Drempelgebed  

Aanvangslied 119:1, 3  

Votum en Groet 

Gebed om ontferming 

Lied 274  

Dienst van het Woord 

Moment met de kinderen. Hierna gaan de 

kinderen naar de kindernevendienst en 

nemen het licht mee aangestoken vanaf de 

Paaskaars. 

Lied 333 Kom, Geest van God (2x) 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Schriftlezing Deuteronomium 6:1-9  

Lied 310 Eén is de Heer, de God der goden 

Evangelielezing Matteüs 22:34-46 

Lied 320  

Overweging 

Meditatief orgelspel 

Antwoordlied 992  

Dienst van de dankbaarheid 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, afgesloten 

met het gezamenlijk bidden van het “Onze 

Vader” 

Slotlied 834  

Heenzending en zegen Gezongen ‘amen’ (3x) 

Collecte tijdens het verlaten van de kerk 
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