
 

 

 
 
 
 
 

Zondag 24 september Boven-Leeuwen 
Voorganger: Ds. E. Laseur  
Organist  Addy de Meij  
Collecten 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra 

collecte is bestemd voor Kerk in actie, voor de zending, voor herstel van kerken 
in Syrië. 

Bloemen  
 
 
 
Extra collecte 
In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft 
dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een 
dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Toch is het 
herstel van kerken het enige wat perspectief biedt. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak 
in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn 
getroffen door geweld of moesten vluchten. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk 
in Syrië op te bouwen. Tientallen gebouwen worden opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en 
gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische 
situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn. De eigenaar betaalt minstens 30 procent van de kosten. 
Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, 
betekent herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. Geef in de collecte en steun het 
werk van de kerken in Syrië. 
 
Mededeling 
Leurviering 
U wordt van harte uitgenodigd voor een Open Leurviering vanavond, zondag 24 september 2023 om 
19.00 uur in de kerk van Leur. 
Het thema: ‘De mens van goede wil’. De mens van goede wil, kan geen onrecht zien en  trekt zich vaak 
ten koste van zijn eigen welzijn het lot aan van wie zich niet kan verweren. 
Deze viering wordt verzorgd door diaken René Lamers. Met muzikale medewerking van zanggroep 
Choice uit Deest o.l.v. Jacqueline van Koolwijk. 
Na afloop is er tijd voor een praatje onder het genot van een kop koffie. 
Graag tot ziens in Leur! 

de Open Leurgroep. 
 
Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

1 okt. Dreumel Ds. A. Hiemstra Kerk en Israël 
 

8 okt. Boven-Leeuwen 
 

Ds. E. Aarsen Missionair werk 

15 okt.  Wamel Ds. E.H. de Bruin 
 

Onderhoud kerkgebouwen 

 
  



 

 

 
Orde van dienst  
 
Thema: Zonder geloof vaart niemand wel!  
 
Orgelspel  
 
Welkom, mededelingen, drempelgebed 
 
(staande) Zingen: Lied 313: 1, 2 
 
(staande) Stil gebed, bemoediging en groet 
 
Zingen: Lied 313: 3, 4 
 
Moment met de kinderen 
 
Geloofsaansporing: (NBV 2021) Filippenzen 1: 
27 en 28a 
Hier gaat het om: blijf leven in 
overeenstemming met het evangelie van 
Christus, zodat ik kan zien als ik bij u kom, of als 
ik niet kom, over u kan horen, dat u één van 
geest bent en eensgezind strijdt voor het geloof 
in het evangelie. Laat u op geen enkele manier 
door uw tegenstanders angst aanjagen, want 
als u standvastig blijft, is dat een teken van 
God. 
 
Zingen: Lied 313: 5 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: (NBV 2021) Jona 3  
Opnieuw richtte de Heer zich tot Jona: ‘Maak je 
gereed en ga naar Nineve, die grote stad, om 
haar aan te klagen met de woorden die Ik je 
zeg.’ En Jona maakte zich gereed en ging naar 
Nineve, zoals de Heer hem had opgedragen. 
Nineve was een reusachtig grote stad, ter 
grootte van drie dagreizen. Jona trok de stad in, 
één dagreis ver, en riep: ‘Nog veertig dagen, 
dan wordt Nineve weggevaagd!’ De inwoners 
van Nineve geloofden God: ze riepen een 
vasten uit en iedereen, van hoog tot laag, hulde 
zich in een boetekleed. Toen de profetie de 
koning van Nineve bereikte, stond hij op van 
zijn troon, legde zijn staatsiegewaad af en ging, 
gehuld in een boetekleed, op de grond zitten. 
En hij liet in Nineve omroepen: ‘Volgens bevel 
van de koning en zijn edelen is het niemand 
toegestaan om te eten of te drinken, mens noch 
dier, rund noch schaap of geit. De dieren mogen 
 

 
niet grazen of water drinken. Iedereen, mens en 
dier, moet zich hullen in een boetekleed en 
luidkeels God aanroepen. Laat iedereen breken 
met zijn kwalijke praktijken en met het onrecht 
dat hij doet. Misschien dat God van gedachten 
verandert en afziet van zijn voornemen; wie 
weet zal Hij zijn woede laten varen, zodat wij 
niet te gronde gaan.’ Toen God zag dat zij 
inderdaad braken met hun kwalijke praktijken, 
zag Hij ervan af hen te treffen met het onheil 
dat Hij had afgekondigd, en Hij deed het niet. 
 
Zingen: Lied 315: 1 
 
Schriftlezing: (NBV 2021) Matteüs 16: 1-4 
De farizeeën en sadduceeën kwamen Hem op 
de proef stellen met de vraag hun een teken uit 
de hemel te tonen. Hij gaf hun daarop dit 
antwoord: ‘Wanneer de avond valt, zegt u: 
“Morgen mooi weer, want de hemel kleurt 
rood.” En ’s ochtends: “Storm op til, want het 
rood aan de hemel is dreigend.” De aanblik van 
de hemel weet u wel te duiden, en de tekenen 
van de tijd niet? Dit is een verdorven en 
trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, 
maar zal geen ander teken krijgen dan dat van 
Jona.’ En Hij liet hen staan en vertrok. 
 
Zingen: Lied 315: 2 
 
Uitleg en verkondiging: (NBV 2021) Jona 3: 5a 
De inwoners van Nineve geloofden God. 
 
Meditatief orgelspel 
 
Zingen: Lied 315: 3 
 
Dienst der gebeden 
 
Zingen: Lied 969  
 
(staande) Wegzending en zegen (3x gezongen 
Amen) 
 
Orgelspel 
 
 
 
Bij de uitgang kunt u een collectebijdrage 
doen. 


