
 

 

 
 
 
 

Zondag 10 september Boven-Leeuwen                 STARTZONDAG 
Voorganger Ds. E. Laseur  
Organist  Gerrit Vastenhouw  
M.m.v.   De cantorij o.l.v. Gerrit Vastenhouw 
Collecten 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra 

collecte is bestemd voor materiaal voor het Moldaviëproject. 
Bloemen  
 
 
Extra collecte 
In juli ontving de diaconie een berichtje van Carmen uit Moldavië. Ze schreef, dat ze voor het eerst 
sinds ze in Moldavië is gaan wonen/werken, ze geen geld meer op de rekening van de stichting had 
staan. Geld dat hard nodig is voor de maandelijks terugkerende kosten om het ouderencentrum in 
Moldavië draaiende te houden! 
Nu het centrum klaar is, is ze veel sponsoren kwijtgeraakt en ze is druk bezig om via allerlei nieuwe 
wegen te proberen om geld binnen te krijgen, maar mede door de vakantie valt dat niet mee.  
De diaconie heeft toen besloten om alvast 1000 euro over te maken. 
Vandaag, op deze startzondag, is de collecte bestemd voor Moldavië. 
De 20+-ers van de kerk hebben met behulp van andere gemeentelede taarten gebakken en deze 
worden na de dienst verkocht. 
Dus koopt u vandaag ook een stukje taart voor bij de koffie? De opbrengst gaat dan ook weer naar het 
ouderencentrum in Moldavië. 

Alvast bedankt en smakelijk eten. 😊 
Yvonne 

 
Mededeling 
Leurviering 
U wordt van harte uitgenodigd voor een Open Leurviering op zondag 24 september 2023 om 19.00 uur 
in de kerk van Leur. 
Het thema: ‘De mens van goede wil’. De mens van goede wil, kan geen onrecht zien en  trekt zich vaak 
ten koste van zijn eigen welzijn het lot aan van wie zich niet kan verweren. 
Deze viering wordt verzorgd door diaken René Lamers. Met muzikale medewerking van zanggroep 
Choice uit Deest o.l.v. Jacqueline van Koolwijk. 
Na afloop is er tijd voor een praatje onder het genot van een kop koffie. 
Graag tot ziens in Leur! 

 
de Open Leurgroep. 

Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

17 sept. Wamel 
Zangdienst 

 Kerk in Actie werelddiaconaat 

24 sept. Boven-Leeuwen 
 

Ds. E. Laseur Kerk in Actie, zending 
 

1 okt. Dreumel Ds. A. Hiemstra Kerk en Israël 
 

 
  



 

 

 
 
 
 
Orde van dienst  
 
Thema: Ga mee! 
 
Orgelspel 
 
Cantorij zingt: Ga dan op weg 
 
Woord van welkom, mededelingen en 
drempelgebed 
 

(staande) Zingen: Lied 632: 1, 2 
 
(staande) Bemoediging en groet 
 
Cantorij zingt: God schenk ons de kracht  
 
Zingen: Reinier Kleijer nevendienstlied 
(melodie: 'Altijd is Kortjakje ziek') 

Als de nevendienst begint  
zeggen wij tot ieder kind:  
sluit je vrolijk bij ons aan  
nu wij naar de ruimte gaan  
waar het Bijbelse verhaal  
wordt verteld in jullie taal. 

 
Moment met de kinderen 
 
Zingen: Lied 632: 3 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: (NBV 2021) Matteüs 18: 12-20  
‘Wat denken jullie? Als iemand honderd 
schapen bezit en één daarvan dwaalt af, zal hij 
er dan niet negenennegentig in de bergen 
achterlaten en op weg gaan om het 
afgedwaalde dier te zoeken? Als hij het vindt, 
dan zal hij zich, dat verzeker Ik jullie, over dat 
ene meer verheugen dan over de 
negenennegentig andere die niet afgedwaald 
waren. Zo is het ook bij jullie Vader in de hemel: 
Hij wil niet dat één van deze geringe mensen 
verloren gaat. Als je broeder of zuster tegen je 
zondigt, moet je die persoon onder vier ogen 
daarop aanspreken. Als hij luistert, heb je hem 
teruggewonnen. Luistert hij niet, haal er dan 
één of twee anderen bij, want een aanklacht is  
 
 

 
 
 
 
 
rechtsgeldig met een verklaring van tenminste 
twee getuigen. Als hij ook naar hen niet luistert,  
leg het dan voor aan de gemeente. Weigert hij 
ook naar de gemeente te luisteren, behandel 
hem dan als een heiden of een tollenaar. Ik 
verzeker jullie: alles wat jullie op aarde bindend 
verklaren zal ook in de hemel bindend zijn, en 
alles wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de 
hemel ontbonden zijn. Ik verzeker het jullie 
nogmaals: als twee van jullie hier op aarde 
eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan 
zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten 
gebeuren. Want waar twee of drie mensen in 
mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.’ 
 

Zingen: Lied 531: 1, 3 
 
Uitleg en verkondiging n.a.v. (NBV 2021)  
Matteüs 18: 20 
Want waar twee of drie mensen in mijn naam 
samen zijn, ben Ik in hun midden.’ 
 
Meditatief orgelspel 
 

Zingen: Lied 800: 3  
 
Kinderen komen terug 
 
Cantorij zingt: Ik ben op weg 
 
Dienst der gebeden, met gezongen Onze Vader 
(lied 1006) door Cantorij 
 

(staande) Zingen: Lied 835 
 
(staande) Wegzending en zegen (3x gezongen 
Amen) 
 
Orgelspel 
 
 
Bij de uitgang kan een collectebijdrage worden 
gedaan 


