
 

 

 

 
Viering Heilig Avondmaal 
 
Zondag11 juni Wamel 
Voorganger Ds. E. Laseur 
Organist   Gerrit Vastenhouw 
Collecten Vandaag is er één collecte, de Avondmaalscollecte, bestemd voor het project van de 

ZWO, Stichting Leergeld 
Bloemen  
 
 
Avondmaalscollecte 
Omdat we aan alle kanten horen dat armoede in 
Nederland steeds meer toeneemt, heeft de 
diaconie Stichting Leergeld 2stromenland voor dit 
jaar gekozen als ZWO-project.  
Leergeld probeert te voorkomen dat kinderen van 4 
t/m 17 jaar, waarvan de ouders weinig tot geen 
financiële middelen hebben, in een sociaal 
isolement terechtkomen. 
Als wettelijke en overige voorliggende 
voorzieningen niet afdoende steun bieden, kan de 
stichting zelf hulp bieden in de vorm van directe 
betaling aan bijvoorbeeld sportverenigingen, 
scouting, muziek- of dansscholen. Ze zijn meer 
nodig dan ooit.” 
 
Mededelingen 
Ontmoetingsmorgen 
Komende woensdag 12 april is er weer 
ontmoetingsmorgen. 
Even tijd maken om gezellig koffie of thee te 
drinken, bij te praten, creatief bezig te zijn. 
U ben welkom vanaf 10.00 uur bij Cobie van Maurik 
in Wamel. 

Janny Jagtenberg 
 
BBQ 2023 
U bent van harte uitgenodigd om met elkaar het 
seizoen af te sluiten met een gezamenlijke BBQ in 
Boven-Leeuwen op zaterdag 8 juli a.s. 
De kosten van deze BBQ worden betaald door de 
diaconie. Mocht u toch graag zelf wat willen 
bijdragen, dan mag dat natuurlijk. Deze opbrengst 
gaat dan naar het ZWO-project van dit jaar: 
Stichting Leergeld 2stromenland 
We beginnen rond 17:00 uur en u kunt zich opgeven 
bij: 

­ Renée Braakhekke 06 20594352 

­ Yvonne Stuiver 06 12496135 

­ Anneke Miedema 06 40006134 
Het zou fijn zijn als er ook weer een aantal 
gemeenteleden salades, hartige taarten en andere  
lekkernijen willen maken, wilt u dit dan ook aan 
Renée en Anneke doorgeven. 

 
Verder zoeken we nog handen om mee te helpen op 
zaterdag 8 juli bij het opzetten van een tent, 
sjouwen van tafels, en het verder klaarzetten van 
alles. 
Heeft u een klap- of statafel die we kunnen lenen, 
dan horen we dat ook graag. 
Bij voorbaat bedankt! 
Aanmelden graag vóór 1 juli.  

 
Nacht Zonder Dak  
Op 17 juni 2023 organiseren we als Protestantse 
Gemeente West Maas en Waal een “nacht zonder 
dak”. 
Dit wordt hopelijk een onvergetelijke belevenis! 
Met de jeugd vanaf 4 jaar gaan we hutten bouwen 
van karton. Dit doen we omdat vluchtelingen vaak 
ook niet meer dan een kartonnen dak boven hun 
hoofd hebben. 
We maken er met z'n allen een leuke 
middag/avond/nacht van.   
 Vanaf 18.00 uur is iedereen die zin heeft 
welkom om te komen kijken in de tuin bij de 
Protestantse kerk in Boven-Leeuwen, wat we die 
dag hebben gebouwd en wat we nog meer hebben 
gedaan. 
 Om 19.00 uur is de avond voor jeugd tot en 
met 12 jaar voorbij, maar de oudere jeugd (vanaf 13 
jaar) blijft in de eigen gemaakte kartonnen hut 
slapen om te voelen hoe het is om, net als 
vluchtelingen, geen dak boven je hoofd te hebben. 
Voor deze groep hebben we ook voor de rest van de 
avond/nacht nog een leuk programma bedacht. 
Het is de bedoeling dat de jeugd zich laat sponsoren. 
Het sponsorgeld is bedoeld voor Warchild, een 
organisatie die zich inzet voor getraumatiseerde, 
gevluchte kinderen en hun gezinnen.  
Want een kind uit de oorlog halen is één – maar 
daarmee heb je de oorlog nog niet uit het kind. 
Warchild weet hoe dat moet. Uit ervaring én uit 
onderzoek. Zo weten ze zeker dat wat zij doen, 
werkt! 
We hopen, dat u onze actie van harte zult steunen, 
door ook onze jeugd te sponsoren of geef aan de 
collecte voor Warchild in de dienst van 18 juni. 

  



 

 

 
 
Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

18 juni Boven-Leeuwen Ds. E. Laseur Warchild 
 

25 juni Dreumel Ds. F.W. v. IJsseldijk, Tiel Kerk in Actie werelddiaconaat 
 

2 juli Wamel Ds. E. Laseur Kerk in Actie werelddiaconaat 
 

 
 
Orde van (avondmaals)dienst 
 
Thema: Drie enig God! 
 
Orgelspel 
Welkom, mededelingen en drempelgebed door 
ambtsdrager  

(staande) Zingen: Lied 302: 1, 2 
(staande) Bemoediging en groet 

Zingen: Lied 405: 1, 2 
Moment met de kinderen  

Zingen: Lied 405: 3, 4 
Gebed bij de opening van het Woord 
Schriftlezing: (NBV 2021) 2 Korintiërs 13: 5-13  
Onderzoek bij uzélf of het geloof uw leven bepaalt, 
stel uzelf op de proef. U weet toch van uzelf dat 
Jezus Christus in u is? Als dat niet zo is, dan hebt u 
de proef niet doorstaan. Ik hoop dat u zult inzien dat 
dit wel voor ons geldt. Wij bidden God dat u het 
kwade nalaat, niet om te bewijzen dat wij geslaagd 
zijn, maar omdat u het goede moet doen, ook al zou 
het lijken alsof wij gefaald hebben. Wij kunnen ons 
immers niet tegen de waarheid verzetten, we 
kunnen ons er slechts voor inzetten. Het zou ons 
werkelijk verheugen wanneer wij zwak kunnen zijn 
omdat u sterk bent; we bidden ervoor dat u zich zult 
beteren. Ik ben nu niet bij u, maar schrijf u dit alles 
om bij mijn bezoek niet streng te hoeven optreden, 
want het gezag dat de Heer mij heeft gegeven is 
bedoeld om op te bouwen, niet om af te breken. Tot 
slot, broeders en zusters, wees verheugd. Beter uw 
leven, neem mijn vermaningen ter harte, wees 
eensgezind, leef in vrede met elkaar - dan zal de God 
van de liefde en de vrede met u zijn. Groet elkaar 
met een heilige kus. Alle heiligen die hier zijn laten u 
groeten. De genade van de Heer Jezus Christus, de 
liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest 
zij met u allen. 

Zingen: Lied 302: 3, 4 
Uitleg en verkondiging: (NBV 2021) 2 Kor. 13: 13 
 

 
 
De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van 
God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u 
allen. 
Meditatief orgelspel 
Kinderen komen terug 

Zingen: Lied 705: 1, 2 (diaken en predikant 
breken laatste broodstuk) 

Tafelgebed 
God, wij danken U, want U waakt over ons. 
Ook al laten wij U duizendmaal in de steek. 
U bent brood en wijn in onze handen. 
U geeft Zichzelf aan ons in liefde zonder 
weerga. 
U hebt Zich verbonden met de mensen, 
opdat wij gelukkig en in vrede zouden leven. 
Wij danken U en wij loven Jezus, Uw Zoon, 
die in Zijn liefde ons een nieuwe weg 
gewezen heeft. 
Jezus, die in de nacht van het verraad 
een brood nam, het brak en zei:  
‘Dit is mijn lichaam voor u’; 
zoals Hij ook de beker nam en zei: 
‘Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed, 
doet dit tot mijn gedachtenis.’ 

Gemeente wordt uitgenodigd in een kring te 
komen staan 

(staande) Zingen: Lied 340B 
Korte uitleg over het delen van brood en wijn  
Rondgang van brood en wijn onder orgelspel 

(staande) Onze Vader 
(staande) Zingen: Lied 705: 3, 4  

(staande) Wegzending en zegen (3x gezongen 
Amen) 
 
Orgelspel 
 
Bij de uitgang kan een collectebijdrage worden 
gedaan. 
 

 


