
 

 

 
 
 
 
 
Zondag 19 februari Boven-Leeuwen  
Voorganger  Ds. I. Lodewijk 
Organist   Wim Gorter   
Collecten 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is voor 

de kerkrentmeester, voor Kerk in Actie, voor de zending. 
Bloemen    
  

 
Extra collecte 
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met kinderen onder de 18 jaar als 
gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids overleden. 
Maar als die ook overlijden, staan veel weeskinderen er alleen voor. Het kind dat gezinshoofd is moet zelf het 
huishouden doen, moet voor inkomen zorgen, moet de andere broertjes en zusjes onderhouden. Hun eigen 
toekomst valt in duigen. Het lukt hen niet om schoolkosten te betalen (voor schoolmaterialen en 
schooluniform), ze hebben ook geen tijd om naar school te gaan. Ze leven vaak in extreme armoede. Ze werken 
als dienstmeisje, metselaar of visser, dagloner of verkopen iets op straat. Meisjes belanden geregeld in de 
prostitutie. 
De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders worden 
getraind om hen te begeleiden en praktisch te ondersteunen. Inmiddels hebben kerkelijke vrijwilligers 500 
kind-gezinnen onder hun hoede genomen. Daarnaast worden 75 kinderen die gezinshoofd zijn ook getraind en 
materieel ondersteund, zodat ze in staat zijn hun gezin te runnen en een opleiding af te maken. 
We bevelen deze collecte van harte! 
 
Mededelingen 
Paasgroetenactie 
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen 
gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten 
aan gevangenen in Nederland en Nederlandse 
gevangenen in het buitenland.  
Ook onze gemeente doet mee aan de 
Paasgroetenactie.  
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een 
kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op 
staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart 
ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een 
bemoedigende groet de gedetineerden erg goed 
doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de 
kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden 
uitgedeeld.  
Er zijn nog een aantal kaarten om te tekenen. 
Meer informatie over de Paasgroetenactie is te 
vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. 
We hopen dat velen van u paasgroeten zullen 
sturen! Hartelijk dank! 
 
Leurviering 
U wordt van harte uitgenodigd voor een Open 
Leurviering op zondag 26 februari 2023 om 19.00 
uur (vanavond) in de PC kerk van Leur. Het thema 
 
 
 
 
 
 

 
 
van deze viering is: “Als ‘n vogel” 

Vogels bewegen zich tussen hemel en aarde –  
ze komen waar mensen niet zomaar kunnen 
komen. 
Vederlichte en oersterke wezens.  
Vrij, als mensen ze niet vangen en kooien.  
Verlangen roepen ze op.  
Vogels vertegenwoordigen lichtheid en vrijheid.  
Waarden die diep in de ziel resoneren 

Deze viering wordt verzorgd door pastor Marike 
Meek met muzikale medewerking van het koor ‘Van 
Alle Canten’ o.l.v. Hans Meek Na afloop is er tijd 
voor een praatje onder het genot van een kop 
koffie. Graag tot ziens in Leur,  

de Open-Leurgroep. 
 
Voedselpakketten voor de voedselbank: 
Voedselbank Nederland kampt steeds meer met het 
probleem dat er te weinig producten binnen komen 
en dat het aantal afnemers flink stijgt (de vraag is 
het afgelopen jaar met 31% toegenomen).De 
landelijke voedselbank heeft daarom de hulp 
ingeroepen van Kerk in actie / de Protestantse 
kerken. Zij vragen ons om inleverpunt te worden 
voor houdbare producten, door dozen in de kerk te 
  



 

 

 
 
zetten. Hier kunt u net als eerdere inzamelacties 
voor de voedselbank houdbare producten in doen: 
olie (zonnebloemolie/olijfolie), groenteconserven, 
soep (in blik of zak), zilvervliesrijst, volkorenpasta, 
lang houdbare halfvolle melk, vis in blik, koffie, 
thee, couscous en havermout. 
Het enige verschil is, dat deze dozen blijven staan 
tot ze vol zijn.  De dozen zullen door de diaconie  
worden ingeleverd bij de dichtstbijzijnde 
voedselbank. De voedselbanken onderling zorgen 
voor een goede verdeling over heel Nederland. 
Met het inzamelen van deze houdbare producten 
 

 
 
kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de 
armoedebestrijding in Nederland! Vanaf deze week 
zullen er in alle drie de kerken dozen staan. Dus 
brengt u ook iedere week iets mee voor in deze 
dozen voor de voedselbank…?  
Alvast hartelijk dank! 
 
Om alvast in uw agenda te zetten: “Samen aan 
tafel”. 
Zaterdag 25 maart kunt u om 17.00 uur weer 
aanschuiven voor een eenvoudige maaltijd. Nadere 
informatie volgt. 
 

 
Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

5 maart Wamel R. Pol, Veenendaal Voorjaarszending 40 dagen tijd 

12 maart Dreumel Ds. E. Laseur Binnenlands diaconaat 40 dagen tijd 

19 maart Boven-Leeuwen Ds. E. Laseur Werelddiaconaat 40 dagen tijd 

 
Orde van dienst 
1ste zondag van de 40dagentijd: zondag Invocabit 
(psalm 91:15 ́ Roept hij mij aan, ik zal hem antwoord 
geven) 
Dienst van de voorbereiding  

Welkom en mededelingen  

Drempelgebed  

Aanvangslied: lied 91:1,5,7 

Votum en Groet 

Gebed om ontferming 

Lied 51:5 

Dienst van het Woord  

Moment met de kinderen door de predikant  

Zingen: kinderlied voor de 40dagentijd 
Verander je mee? (melodie liedboek 536) 

 

 

 

Gebed bij de opening van de Schriften  

Schriftlezing door de lector: Genesis 2:15-3:13 en 

3:22-24 

Lied 944 

Schriftlezing: Matteüs 4:1-11 

Lied 870:1 

Uitleg en verkondiging  

Meditatief orgelspel 

Antwoordlied: lied 538 

Dienst van de dankbaarheid  

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, afgesloten met 

het gezamenlijk bidden van het 'Onze Vader'  

Slotlied: lied 547 

Heenzending en zegen Gezongen 'amen' (3x) 

 

 

 
Bij de uitgang kunt een collectebijdrage doen. 


