
 

 

 
 
 
 
 
Zondag 12 februari Boven-Leeuwen 
Voorganger  Ds. E. Laseur 
Organist  Wim Gorter  
Collecte Vandaag is er één collecte, bestemd voor de slachtoffers van de aanrbeving in 

Syrië. 
Bloemen    
 
 
 
Extra collecte 
Van een bloedige burgeroorlog naar een diepe economische crisis naar twee allesverwoestende 
aardbevingen. Syrië overkomt ramp op ramp. Gisternacht werd dit toch al zo kwetsbare land getroffen 
door een zware aardbeving, en ‘s middags volgde er een tweede. Er zijn inmiddels meer dan 25 
naschokken geteld. Ruim 1400 mensen hebben deze ramp niet overleefd, en dit aantal zal snel 
oplopen. Er zijn duizenden gewonden. Veel gebouwen zijn ingestort, onder andere in de stad Aleppo. 
De ramp gebeurt terwijl de weersomstandigheden belabberd zijn: er valt sneeuw, regen en het is koud. 
Dit maakt de situatie nóg urgenter. Kerken vangen zoveel mogelijk dakloze mensen op en voorzien hen 
van maaltijden, medicijnen en dekens. Anderen krijgen dakzeilen waarmee ze zich in hun beschadigde 
huis zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen neerslag en kou.  
Vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, ondersteunt Kerk in Actie deze lokale 
kerken maximaal. Onze noodkreet aan u is: doe mee! Organiseer een extra collecte of geef vanuit uw 
reserves voor de zo zwaar getroffen bevolking van Syrië. Namens Haroutune Selimian, predikant van 
een van onze partnerkerken in Aleppo zeggen we: “Dank voor uw bezorgdheid en hulp”, en we bidden 
met hem mee: “Moge God ons beschermen!” 
 
Kerk in Actie werkt in Syrië, niet in Turkije. Daarom wordt uw hulp gevraagd voor de slachtoffers in 
Syrië. Uiteraard gaan onze gebeden evengoed uit naar de getroffen bevolking van Turkije. 
 
Mededelingen 
Paasgroetenactie 
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan 
gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Samen met vrouwelijke 
gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma Zuidersma het kunstwerk dat 
afgebeeld staat op de paaskaarten. “Het beeldt het graf uit dat met Pasen wordt opengebroken. Jezus 
gaf zijn leven uit liefde voor ons. Zijn opstanding geeft hoop op een nieuw begin.” 
Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie.  
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks 
op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een 
bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten 
in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.  
Neemt u ook een aantal kaarten mee naar huis om te tekenen?  
 
Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. We 
hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank! 
  



 

 

Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

19 februari  Wamel Ds. E. Laseur 
 

Onderhoud kerkgebouwen 

26 februari Boven-Leeuwen Ds. I. Lodewijk, Arnhem Kerk in Actie Zending 
 

5 maart Wamel R. Pol, Veenendaal Voorjaarszending 40 dagen tijd 
 

 
Orde van dienst 
 
Thema: Géén actieve herinnering!? 
 
Woord van welkom, mededelingen en 
drempelgebed  

(staande) Zingen: Lied 139: 11, 14 
(staande) Bemoediging en groet 

Zingen: Lied 601: 1, 2 
Geloofsaansporing: (NBV 2021) 
Deuteronomium 30: 15-20 
‘Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze 
tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven 
en dood. Wanneer u zich houdt aan de geboden 
van de Heer, uw God, zoals ik ze u vandaag heb 
gegeven, door Hem lief te hebben, door de weg 
te volgen die Hij wijst, en zijn geboden, wetten 
en regels in acht te nemen, dan zult u in leven 
blijven en in aantal toenemen, en dan zal de 
Heer, uw God, u zegenen in het land dat u in 
bezit zult nemen. Maar als u Hem de rug 
toekeert en weigert te luisteren, als u zich ertoe 
laat verleiden neer te knielen voor andere 
goden en die te vereren, dan zeg ik u op 
voorhand dat u te gronde zult gaan. Dan zal u 
aan de overkant van de Jordaan, in het land dat 
u in bezit zult nemen, geen lang leven 
beschoren zijn. Ik roep vandaag hemel en aarde 
als getuigen op: u staat voor de keuze tussen 
leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor 
het leven, voor uw eigen toekomst en die van 
uw nakomelingen, door de Heer, uw God, lief te 
hebben, Hem te gehoorzamen en Hem 
toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven 
wonen in het land dat Hij uw voorouders 
Abraham, Isaäk en Jakob onder ede beloofd 
heeft.’ 

Zingen: Lied: 316: 1, 4 
Moment met de kinderen  
Gebed bij de opening van het Woord 
Schriftlezing: (NBV 2021) 1 Korintiërs 1: 10-18  
Broeders en zusters, in de naam van onze Heer 
Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind 
te zijn: om scheuringen te vermijden en in uw 

denken en uw overtuiging volkomen één te zijn. 
Door Chloë’s huisgenoten is mij namelijk 
verteld, broeders en zusters, dat er 
verdeeldheid onder u heerst. Ik bedoel dat de 
één zegt: ‘Ik ben van Paulus,’ een ander: ‘Ik van 
Apollos,’ een derde: ‘Ik van Kefas,’ en een 
vierde: ‘Ik van Christus.’ Is Christus dan 
verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of 
is het in de naam van Paulus dat u bent 
gedoopt? Ik dank God dat ik niemand van u – 
behalve dan Chrispus en Gajus – heb gedoopt; 
niemand van u kan dus zeggen dat hij in mijn 
naam is gedoopt. Ja, ik heb ook nog Stefanas en 
zijn huisgenoten gedoopt, maar ik kan mij niet 
herinneren dat ik nog iemand anders heb 
gedoopt. Christus heeft mij immers niet 
gezonden om te dopen, maar om te 
verkondigen – en niet door middel van 
diepzinnige welsprekendheid, want dan zou het 
kruis van Christus van zijn kracht worden 
beroofd. De boodschap over het kruis is 
dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor 
ons die worden gered is het de kracht van God.   

Zingen: Lied 791: 1, 3, 6 
Uitleg en verkondiging: (NBV 2021) 1 Korintiërs 
1: 16b 
Maar ik kan mij niet herinneren dat ik…  
Meditatief orgelspel  

Zingen: Lied 903: 1, 6 
Kinderen komen terug 
Dienst der gebeden (dankzegging, stil gebed, 
Onze Vader) 
Inzameling der gaven 

(staande) Zingen: Lied 912: 1, 3, 5, 6 
(staande) Wegzending en zegen (gezongen 
Amen) 
 
 
 
 
 
Bij de uitgang kan een collectebijdrage 
worden gedaan. 


